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Maurits Mulder Canter 
 

 

 

Maurits Mulder Canter is geboren op 29 april 1924 in Amsterdam. 

Hij was de zoon van Joseph Mulder Canter en Marie van der 

Kous. De familie was joods en zijn vader had midden op de 

Bloemenmarkt in Amsterdam aan Singel 504 een slagerij. Ook 

Maurits werd slager.  

 

Hij was scout bij groep 3 in Amsterdam en werd in juli 1936 

welkom geheten in De Verkenner, het officiële orgaan van de 

Padvinders Beweging in Nederland.   

 

Maurits is via kamp Westerbork op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz. De 

exacte datum waarop Maurits Mulder Canter is vermoord is niet bekend, maar is volgens 

bronnen voor 30 september 1942. Zijn ouders werden op 25 maart 1943 vermoord in 

vernietigingskamp Sobibor.  

 

Meer informatie 

Het Singel - joodsamsterdam 

Maurits Mulder Canter (joodsmonument.nl) 

Maurits Mulder Canter | Oorlogsgravenstichting 

De Verkenner, juli 1936 

https://www.joodsamsterdam.nl/het-singel/
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/171223/maurits-mulder-canter
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/107487/maurits-mulder-canter

