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Joodse scouts   

Elise Kann 
 

 

 

Elise Kann is geboren op 23 december 1930 in 

Dordrecht. Ze was de dochter van Jacob Kann en 

Dora Spanjaard. Elise had een zusje Judith (1934) en 

twee broers, Otto (1929) en Jacob (Cobus) (1936). 

De familie was joods en woonde in een groot huis aan 

de Hallinqlaan, met bedienden en een niet-joodse 

kinderjuffrouw. Otto zat op de middelbare school in 

Rotterdam en de andere drie kinderen op de joodse 

school in Dordrecht.  

 

Toen de maatregelen tegen joden steeds 

strenger werden drong Molly van Heel, een 

oude schoolvriendin van moeder Dora, er op 

aan dat de familie ging onderduiken.  Vader 

Jacob weigerde eerst, maar gaf uiteindelijk toe. 

In november 1942 gingen Elise en Judith met 

de trein naar Eindhoven en werden 

ondergebracht bij Molly en haar man Gerry. 

Naast het geven van onderdak aan 

onderduikers, waren Molly en Gerry ook deskundige vervalsers van identiteitsbewijzen en 

andere persoonsdocumenten. Ze gaven de meisjes een andere naam: Kan. De kinderen 

woonden in de kelder, waar twee slaapkamers waren, en een geheim kamertje. Aan mensen 

uit de buurt werd verteld dat ze uit Rotterdam kwamen. Hun ouderlijk huis was 

gebombardeerd, vader tewerkgesteld in Duitsland, moeder gehospitaliseerd. Elise en Judith 

bezochten een christelijke school. Op 18 september 1944 werd Eindhoven bevrijd door de 

101ste Airborne Divisie van het Amerikaanse leger. Elise durfde haar vrienden nu te 

vertellen dat ze joods was. Ze sloot zich aan bij de padvindsters en ging vluchtelingen 

helpen.  

 

Broer Jacobus kwam terecht in Badhoevedorp, bij Noor en Hilde van Andel en hun vier 

kinderen. De huisarts van de Kanns, Eppo Meursing, regelde dat moeder Dora zolang werd 

‘opgenomen’ in het ziekenhuis. Ze had na de geboorte van Jacob tbc gekregen en was 

bedlegerig. Voor Dora werd het op den duur te gevaarlijk in het ziekenhuis. Zij werd naar 

Huizen overgebracht, waar zij op 4 juni 1944 stierf. Vader Jacob en zijn zoon Otto verstopten 

zich in het huis van de verpleegster van Dora, mevrouw Struys. Ze werden op 6 oktober 

1943 gearresteerd opgepakt en op transport gezet naar Kamp Westerbork. Onderweg 

springen ze samen uit de trein, waarbij Jacob in zijn schouder wordt geschoten door de 

Duitse wachten. Otto krijgt van zijn vader een onderduikadres en weet te vluchten doordat 

zijn vader zich overgeeft aan de Duitsers. Hij wordt gedeporteerd naar concentratiekamp 

Auschwitz en wordt daar vermoord. Otto overleefd de oorlog.  

  

Nadat heel Nederland was bevrijd regelde Molly, die voor het Rode Kruis werkte, dat Elise 
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en haar zusje Judith naar de grootmoeder van moeders zijde konden, Juliette Spanjaard-

Polak in Hengelo. Juliette had zelf ook moeten onderduiken, maar kon nu terugkeren naar 

huis. Haar man Isaac was tijdens zijn onderduik overleden. Jacob werd in Hengelo herenigd 

met zijn zusjes. Zijn ‘onderduikouder’ Noor van Andel bracht hem er op een fiets zonder 

banden, uit Badhoevedorp. Weer bij elkaar hoorden de kinderen dat hun vader en moeder, 

hun grootouders van vaders kant: Jacobus Kann en Anna Daniels, grootvader Isaac en twee 

ooms de oorlog niet overleefd hadden. 

  

Na de oorlog werden Judith, Elise, Cobus en Otto opgevoed door hun grootmoeder, die de 

oorlog had overleefd door onder te duiken. Elise Kann trouwde met Jacques Jaeger en 

vertrok in 1955 naar Amerika. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Ze schonk materialen die 

Molly en Gerry gebruikt hadden bij het vervalsen van persoonsdocumenten aan het United 

States Holocaust Museum in Washington. Het zijn onder andere metalen en rubberen 

stempels, inktrollers, een potloothouder met rood potlood, een stempelkussen en diverse 

inktpotten met paarse, donkerblauwe, rode en zwarte inkt.   

 

Haar zuster Judith emigreerde in 1960 naar Israël, trouwde met Habib Bar-Kochba, en kreeg 

met hem vijf kinderen. 

 

Meer informatie 

Stolpersteine Dordrecht (stolpersteine-dordrecht.nl) 

EHRI - Unused identification card for use by a Dutch resistance member to forge identity 

cards (ehri-project.eu) 

Heel (eindhoven4044.nl) 

(5) Risk and Resistance: The Elise Kann Jaeger Collection (Curators Corner #18) - YouTube 

Jacob Hendrik Kann | Oorlogsgravenstichting 

Jacob Hendrik Kann (joodsmonument.nl) 

Dora Julietta Kann-Spanjaard (joodsmonument.nl) 

 

Foto:  

• De vier kinderen van de familie Kann, v.l.n.r. Judith, Otto, Jacob en Elise, nog onbezorgd in de 

tuin aan de Hallincqlaan. Bron: YouTube 

• Elise Kann, als kind keurig poserend met schoolschrift, waarschijnlijk in het ouderlijk huis. 

Bron: YouTube 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.stolpersteine-dordrecht.nl/het_voorbije_joodse_dordrecht_familie_kann.html
https://portal.ehri-project.eu/units/us-005578-irn42228-irn42659
https://portal.ehri-project.eu/units/us-005578-irn42228-irn42659
https://eindhoven4044.nl/5/heel.html
https://www.youtube.com/watch?v=ybuH1Eso9kA
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/74605/jacob-hendrik-kann
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/33312/jacob-hendrik-kann
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/33314/dora-julietta-kann-spanjaard
http://vrijheid.scouting.nl/

