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Joodse scouts   

Ernst Hans van Esso 
 

 

 

Ernst Hans van Esso werd op 6 december 1929 geboren in Meppel. Hij 

was de zoon van Maurits Esso en Estella Elizabeth Alexandrina van 

Wolff. Hij had een oudere broer Martijn (1926). Het gezin was joods. Zijn 

vader Maurits was directeur van de ‘N.V. Nederlandse Huiden-

Wolhandel en Vellenblooterij’.  

 

Op 14 juli 1941 werden zijn vader Maurits op non-actief gesteld en werd 

het bedrijf onder leiding gesteld van Heinrich Driesch als Verwalter door Omnia. Driesch 

werd in 1943 opgevolgd door G.J. Tieman uit Amsterdam. Omdat de afstand tussen 

Amsterdam en Meppel te bezwaarlijk was om dit bedrijf te leiden, werd voor de dagelijkse 

gang van zaken Roelof Middel aangesteld als procuratiehouder met algemene volmacht. 

 

Ernst Hans was samen met zijn broertje lid van Scouting. Hopman Carel Kwant was 

oprichter en hopman van deze groep. Ernst moest al snel na de inval van de Duitsers 

vernemen dat deze vorm van 

ontspanning verboden werd. Er is 

nog een foto uit 1941 bewaard 

gebleven, waarop de Meppeler 

padvindersgroep De Hunen in de 

tuin van het huis van de heer Slot 

(het tegenwoordige Slotplantsoen) 

voor een fotograaf poseert. Het is 

de laatste foto van deze groep, met 

daarop Maurits Wolff en Ernst 

Hans van Esso. Mogelijk is het ook 

de laatste foto die van deze twee 

joodse jongens gemaakt is.  

 

Vanaf augustus 1941 kon Ernst met zijn broer Martijn niet meer naar hun ‘eigen’ school: 

Vader Maurits moest op 27 juli op weg naar het werkkamp in Orvelte. In september moest 

het gezin hun huis verlaten. Het was gevorderd door de Duitse Weermacht. Vader Maurits 

kwam op 2 oktober nog met verlof naar Meppel, maar werd samen met de rest van zijn 

familie in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 opgehaald en naar Kamp Westerbork 

getransporteerd. Daar bleef de gehele familie bijeen tot 6 

juli 1943. Toen werden ze met het 17e transport naar 

vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd. Hij werd daar 

met zijn beide ouders op 9 juli 1943 vermoord. Ernst 

Hans werd 13 jaar. Zijn broer Martijn werd op 8 

november vermoord.  

 

Hun namen komen voor op het Joods monument in 

Meppel. 
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Meer informatie 

Maurits van Esso (oorlogsgravenstichting.nl) 

Ernst Hans van Esso (oorlogsgravenstichting.nl) 

Ernst Hans van Esso (joodsmonument.nl) 

Joods Monument Meppel | Drenthe 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41437/maurits-van-esso#bijdrage-11020
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41424/ernst-hans-van-esso
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130643/ernst-hans-van-esso
https://www.drenthe.nl/locaties/3729630515/joods-momument-meppel
http://vrijheid.scouting.nl/

