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Dirk Maurits de Leve is geboren op 5 mei 1910 in Wildervank. Hij was de zoon van Josef de
Leve, manufacturier van beroep, en Saartje Odewald. Hij trouwde in 1938 in Amsterdam met
Louisa Sophia Christina Oortgijsen. Dirk was tandtechnisch-laboratoriumhouder van beroep.

In 1927 richtte hij Scouting Veendam op.

Zijn vader overleed in 1931 en zijn moeder woonde tijdens de oorlog bij Dirk. Tijdens de
Duitse bezetting wist slechts een tiental joodse inwoners van Veendam-Wildervank onder te
duiken. De overigen werden in het najaar van 1942 naar Westerbork overgebracht en
vandaar naar de kampen in Polen gedeporteerd en vermoord. Zijn moeder werd op 20 maart
1943 vermoord in vernietigingskamp Sobibér. Dirk overleefde de oorlog.

Na de oorlog werd Dirk lid van Kring Noord van Vrienden van Scouting. Hij werd erelid van
Zijn Scoutinggroep.

Hij is overleden op 20 september 1988.

Meer informatie

Geboorte Dirk Maurits de Leve op 5 mei 1910 te Wildervank » Open Archieven
Gezin Overzicht: Leve, Dirk Maurits de (sjoa-drenthe.nl)

Dirk Maurits de Leve (1910 - 1945) - Genealogy (geni.com)

Saartje de Leve-Odewald (joodsmonument.nl)

Veendam en Wildervank - Joods Cultureel Kwartier (jck.nl)
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https://www.openarch.nl/gra:02288866-275b-5f82-83d9-5708f9be7207/nl
https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F6947&main_person=I10692
https://www.geni.com/people/Dirk-Maurits-de-Leve/6000000033913728127
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/120521/saartje-de-leve-odewald
https://jck.nl/nl/page/veendam-en-wildervank

In memoriam 1

Op 20 september is op 78-jarige leeftijd
van ons heengeqaan ons aller vriend

Dick de leve

Iedereen die hem heeft gekend zal zich Dick
herinneren als de bescheiden padvinder in
hart en nieren.

Dick, die voor velen van ons altijd klaar
stond met zijn enthousiasme en uvoede raad-
gevingen. Hij was de man die bij oeschillen
door beide partijen benaderd werd voor een
oplossing.

Dick was oprichter van "Scouting Veendam",
de groep waarvoor hij tot het einde zo'n
warme plaats in zijn hart droeg. Onlangs
werd hij dan ook niet voor niets door de-
ze groep onderscheiden en tot erelid be-
noemd.

Hij was degene die vooral op internationaal
gebied altijd het voortouw heeft genomen.
Was hij niet de eerste, die 21 jaar geleden
ons land vertegenwoordigde in Grossarl.
Enige maanden geleden hebben wij nog het
voorrecht gehad samen met hem in Ebernburg
te zijn, waar wij hebben gezien dat zijn
talloze buitenlandse vrienden hem letter-
lijk en figuurlijk op handen droegen.

Zij allen beseften wel dat zijn ziekte niet
van voorbijgaande aard was. Ze hebben daar
zonder woorden afscheid van hem genomen.
Loes, wij allen hopen dat je samen met je
kinderen dit gevoelige verlies zult ver-
werken. Het moet je in ieder geval tot
steun zijn te weten dat Dick Touter vrien-
den heeft nagelaten.

. Steef Rook
R.V. Noord
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