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Joodse scouts   

Jakob Gerzon 
 

 

 

Jakob Gerzon is geboren in Keulen op 27 december 1878. Hij was de zoon van Moses 

Arend Gerzon (1848-1910) en Rebecca Jonas (1845-1887). 

 

Hij studeerde filosofie en in 1902 promoveerde hij aan de Ruprecht-Karls-Universität van 

Heidelberg, met de dissertatie "Die Jüdisch-Deutsche Sprache. Eine grammatisch-

lexikalische Untersuchung ihres Deutschen Grundbestandes". Kort daarna kwam hij naar 

Nederland. Hij trouwde met Anna Caffé (1888 – 1974) en kreeg met haar twee kinderen Frits 

en Lies. In 1909 en 1910 riep hij in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs 

op tot het vormen van een vereniging van talendocenten met als belangrijkste doel een 

‘geregelde gedachtewisseling over vakbelangen’. Op 22 april 1911 kreeg deze oproep 

gevolg als de Vereniging van Leraren in Levende Talen wordt opgericht. Jacob werkte als 

leraar Duits aan de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus in Wageningen.  

 

Toen hij in Wageningen werkte, was hij actief als bestuurslid van de Vereniging voor 

Scoutswerk te Wageningen. Deze Vereniging is opgericht in 1911 omdat een aantal groepen 

zich niet konden vinden in de beloften en wetten van de Nederlandsche 

Padvindersorganisatie of de Nederlandsche Padvindersbond. Ze bestond uit 30 tot 40 leden. 

Floris Calkoen was penningmeester van deze vereniging.  

 

In 1912 verhuisde hij naar Den Haag waar hij les ging geven aan het Nederlandsch Lyceum. 

In 1920 ging hij naar het Kennemer Lyceum te Overveen. Hij was de oorspronkelijke auteur 

van het bekende schoolboek 'Schwere Wörter'.  

 

Zijn zoon Frits emigreerde voor de oorlog naar Israël en trouwde met Rosemarie.  

 

Aan het begin van de oorlog woonde Jakob aan de 

Courbetstraat 32-II in Amsterdam. Via het Rode Kruis 

stuurde hij in oktober 1942 een bericht naar zijn 

schoondochter in Israël. Jakob werd opgepakt en ging op 20 

juli 1943 met het negentiende en laatste transport van kamp 

Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor. Hij wordt bij 

aankomst vermoord op 23 juli 1943. De treintransporten 

naar Sobibór vertrokken tussen 3 maart en 20 juli 1943 

wekelijks op dinsdag vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle 

gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct 

doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en 

vermoord. Met deze 19 treintransporten werden in totaal 

34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd van 

Nederland naar Sobibor gedeporteerd. 
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Zijn vrouw Anna en zijn dochter Lies zijn onafhankelijk van elkaar ondergedoken en hebben 

de oorlog overleefd. Zijn zoon heeft aan geallieerde zijde gevochten in de Prinses Irene 

Brigade. 

 

Meer informatie  

Jacob Gerzon (1878 - 1943) - Genealogy (geni.com) 

Jacob Gerzon - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)  

Jakob Gerzon (oorlogsgravenstichting.nl) 

Jakob Gerzon (joodsmonument.nl) 

Vereeniging voor Scouts-werk - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org) 

Sobibórtransporten - Wikipedia 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.geni.com/people/Jacob-Gerzon/6000000024988046046
https://nl.scoutwiki.org/Jacob_Gerzon
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/49057/jakob-gerzon
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130172/jakob-gerzon
https://nl.scoutwiki.org/Vereeniging_voor_Scouts-werk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3rtransporten
http://vrijheid.scouting.nl/

