ol

Scouting

Vrijheid in herdenken

Betsy Nieweg is op 24 juli 1925 in
Amersfoort geboren. Ze was de dochter
van Benjamin Nieweg en Naatje Klein.
Haar vader was eerder getrouwd met
Henriette Barnstijn. Henriette kwam om bij
een auto ongeluk op 13 august 1923 in
Amsterdam. Dertien maanden later
hertrouwt Benjamin met Naatje.

Betsy heeft 1 broertje, Herman (1929 -
1943) en 5 halfbroers uit het eerdere
huwelijk van haar vader; Maurits (1906 —
1942), Comprecht (1908 — 1945), Louis (1911 — 1942), Jozef (1914 — 1942) en Marcus
(Magnus) (1918 — 1943).

Benjamin Nieweg was fotograaf en eigenaar van een lijsten- en kunsthandel. In 1919 begint
hij een nieuwe zaak: het ‘Electro Technisch Bureau’. Dit ‘bureau’ heeft twee filialen, een
daarvan is het woonadres van het gezin Nieweg. In de jaren twintig kunnen
geinteresseerden vanaf vijftig cent per week worden aangesloten op ‘Nieweg’s Radio
Centrale’ waar nationale programma’s op te beluisteren zijn, zoals kerkdiensten, lezingen,
muziek en gesprekken. De uitzendingen gaan de lucht in via het telefoonnet. Na enige tijd
wordt de naam gewijzigd in de Amersfoorthse Radiocentrale. In diezelfde periode verkoopt
hij ook (luxe) huishoudelijke artikelen, maar hij stopt hiermee, als de radiocentrale hem te
veel tijd kost.

Betsy woont voor de oorlog met haar ouders, Comprecht en Herman in Amersfoort. Haar
vader is lid van de plaatselijke Oranjevereniging. Het gezin is hoogstwaarschijnlijk niet
religieus ingesteld. De andere broers zijn het huis al uit.

Vanaf 1930 is haar vader één van de twee nieuwe directeuren
van de Apeldoornsche Radiocentrale (A.R.C.). Later is hij de
enige directeur en wordt zoon Comprecht adjunct-directeur. In
augustus 1937 verhuist Comprecht met zijn gezin naar Apeldoorn.
In september van datzelfde jaar komen zijn vader, tweede moeder
en broer Jozef naar Apeldoorn. Zij gaan ruim honderd meter
verderop wonen, in het huis aan de Marialaan (nu: Canadalaan)
op nummer 3. Magnus trekt in april 1938 in bij zijn ouders. Hij
werkte mogelijk als kantoorbediende bij de Apeldoornsche Radio
Centrale.

Voor de oorlog was Betsy lid van Scouting. De foto is uit 1938.




In de oorlog worden bedrijven van joden
geconfisqueerd. Magnus komt in juni 1942 in
dienst van het Apeldoornsche Bosch en krijgt
eerst de functie van huisknecht. Ook broers
Comprecht en Jozef en halfzus Betsy komen bij
de psychiatrische inrichting in dienst. Hun
(half)broertje Herman zit op dat moment in de
zesde klas van de Joodse school.

Op een onbekende datum duiken Betsy en haar ouders onder. De drie gezinsleden zijn
volgens overlevering op verschillende adressen ondergebracht. Magnus duikt
hoogstwaarschijnlijk met zijn halfbroertje Herman onder. Magnus en Herman worden ontdekt
en gelijktijdig in Kamp Westerbork geregistreerd en in één van de strafbarakken
ondergebracht. Al de volgende dag, op dinsdag 27 april 1943, worden beide broers op
transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor met 1204 gedeporteerden.

Betsy en haar vader en moeder overleven de oorlog. Haar broer Hermann en halfbroers
Magnus en Louis werden in Vernietigingskamp Sobibor vermoord. Maurits en Jozef kwamen
om in concentratiekamp Auschwitz en Comprecht in Extern kommando Oranienburg.

Op 11 juni 1952 trouwde Betsy met Aron Spijer. Uit dit huwelijk
werden geen kinderen geboren. Ze werd onderwijzeres.

Aron Spijer overleed op 1 juli 2004 in Den Haag. Betsy Spijer-
Nieweg overleed daar op 20 maart 2007. Ze liggen begraven op
de Joodse Begraafplaats in Wassenaar.

Meer informatie

In Memoriam (joodsmonument.nl)
Herman Nieweg (joodsmonument.nl)
Louis Nieweg (joodsmonument.nl)
Mauritz Nieweg (joodsmonument.nl)
Comprecht Nieweq (joodsmonument.nl)
Magnus Nieweg (joodsmonument.nl)
Jozef Nieweg (joodsmonument.nl)
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OMNIA - Joods Historisch Museum

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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https://www.joodsmonument.nl/nl/page/642864/in-memoriam
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/217592/hermann-nieweg
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https://billiongraves.nl/grave/Betsie-Nieweg-Spijer/12196119
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