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Scouting

Vrijheid in herdenken

Rosa (Rosy) Elisabeth Charlotte Goudstikker is geboren op 16 februari 1911 te Bergen op
Zoom. Ze was een dochter van Mozes Salomon Goudstikker en Sophie Heimann. Rosy had
een jongere broer, Albert Goudstikker.

In 1926 namen een aantal dames in Bergen op Zoom het initiatief om te kijken, of er een stel
meisjes te vinden waren om een afdeling van het Nederlands Meisjes Gilde op te richten. Die
dames hadden succes en wisten 18 meisjes bij elkaar te krijgen. Op de Rijks-HBS was me.
A. der Kinderen lerares Engels. Zij was in Nederlands Indié al enkele jaren lid geweest van
Scouting en vond het leuk om hier weer iets te doen met padvindsters. Haar Gildenaam werd
Bajoe. De Delmo (Draagt Elkanders Last Met Opgewektheid) groep werd opgericht op 1
april 1927. De moeder van Rosy borduurde een afdelingsvlag (wapen van Bergen op Zoom
op een witte baan) en op 25 juni 1927 volgde de plechtige installatie van de meisjes en de
groep. Rosy was één van hen. Er waren daar zelfs enkele oud-padvinders bij! Leden dus van
de allereerste padvindersgroep in Bergen op Zoom. Op het einde van het jaar had de groep
al 24 padvindsters, verdeeld in de rondes Akeleien, Irissen en Kooltjes Vuur. De opkomsten
bestonden vooral uit inspectie, EHBO, knopen, wandelen, gymnastiek en armsignalen. Ook
kamperen hoorde erbij. In de beginjaren was er nog geen clubhuis, maar in 1929 kon er een
militair lokaal op de Grote Markt (eerste verdieping van het Vleeshuis) gebruikt worden voor
de zaterdagmiddagbijeenkomsten. Snel daarna ging de groep naar een lokaal van het
Protestants Weeshuis (Blauwehandstraat 32). Na de padvindsters kwamen pioniers en in
1930 kwamen er kabouters. Rosy Goudstikker werd van die tien kabouters de eerste Oehoe.
Bajoe der Kinderen vertrok in 1933 en mej. Dupper, lerares aan de Neutrale School in de
Coehoornstraat, nam het van haar over onder de naam Guido. Na een kort verblijf in een
oude boerderij kreeg de groep in 1935 een oude, houten directiekeet op een van de NS
gehuurd terrein aan de Zwarteweg, naast dat van tennisclub Olympia.

Na het verbod op Scouting in 1941 werd het clubhuis en alle kampeerspullen door de
Duitsers gevorderd. Na de bevrijding op 27 oktober 1944 begon de groep onmiddellijk weer
met opkomsten.

In februari 1941 woonde Rosy in Amsterdam. Ze was verpleegster van beroep. Ze werd daar
opgepakt en op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz. Ze is daar op 31 juli 1944
vermoord. Ook haar vader werd omgebracht. Haar broer overleefde de oorlog.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



http://vrijheid.scouting.nl/

