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Joodse scouts   

Theo Cohen 

 
  

Theodoor (Theo) Carel Cohen wordt in Arnhem geboren op 9 oktober 

1925. Hij was de zoon van Alexander Cohen en Henriette Margaretha 

Jeannette de Horst. Theo had een oudere broer Gerard (1915 – 1941) en 

twee zussen Willy (1919 -1943) en Sonja (1917 – 1943). Het gezin Cohen 

woont aan de Karthuizerstraat 41 in Arnhem.   

 

Zijn vader had samen met zijn ooms een zeilmakerij 

Cohen & co. Het kantoor en magazijn zat aan de Oude 

Kraan 1 en de werkplaats zat in pakhuis Alpha op 

Rijnkade 12. Het was een handelsbedrijf voor 

scheepsbenodigdheden, maar het bedrijf leverde ook 

zwepen en wagensmeer. Het bedrijf maakt ook 

padvinders-tenten en maakt hiervoor reclame. 

 

 

De hele familie Cohen was actief bij Scouting in Arnhem. Gerard Cohen werd in 1935 

vaandrig bij groep 5 - de Zwervers in Arnhem. Drie jaar later werd hij hopman bij Zwervers II 

en later bij de Zijpse Trekkers. Deze groep werd opgericht in 1934. Hun clubhuis stond aan 

de Trompetsteeg in Arnhem. Theo werd in januari 1938 in De Verkenner, officieel orgaan 

van de Padvindersbeweging in Nederland, welkom geheten als verkenner bij De Zwervers. 

Hij werd later verkenner bij de Zijpse Trekkers, net als Max Wolff, Hans en Bert Kuik. Willy 

was net als Sonja padvindster bij de afdeling Arnhem van het NPG. Ze werd later akela bij 

groep 8 – Wichard van Gelre.  

 

Wanneer de bezetter in april 1941 Scouting verbiedt, zijn de ‘stamavonden’ niet meer in het 

troephuis, maar bij de leiders thuis zoals bij haar familie Cohen. Willy zorgt op zo’n avond als 

gastvrouw voor thee en cacao. 
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Bij besluit van 25 augustus 1941 bepaalde de Duitse 

bezetter dat joodse leerlingen met ingang van 1 

september 1941 niet meer naar gewone scholen mochten. 

Er werden speciale Joodse scholen opgericht. In Arnhem 

wordt het Joods Lyceum gestart en Theo gaat hier, samen 

met Max Wolff, heen.  

 

Toen Joden aan het begin van de oorlog opgeroepen werden een rugzak met 

benodigdheden klaar te hebben staan, maakten het bedrijf van zijn vader ook rugzakken 

voor vertrek van gedeporteerden naar bijvoorbeeld kamp Westerbork. 

 

Joodse inwoners van Arnhem werden gevangen genomen en ook Theo werd opgepakt en 

afgevoerd naar Kamp Westerbork. Hij werd op 13 juli 1943 met het achttiende transport naar 

vernietigingskamp Sobibor gebracht en bij aankomst op 16 juli 1943 vermoord. De 

treintransporten naar Sobibór vertrokken tussen 3 maart en 20 juli 1943 wekelijks op dinsdag 

vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct 

doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en vermoord. Met deze 19 treintransporten 

 werden in totaal 34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd van Nederland 

naar Sobibor gedeporteerd.   

 

Herman Verburg, die voor de oorlog werkzaam was bij Cohen & co, heeft toen de 

gebroeders Cohen niet terugkeerden uit de concentratiekampen, de zaak overgenomen. De 

panden aan de Rijnkade en Oude Kraan waren in de oorlog verwoest. De zaak verhuisde 

naar de Spoorwegstraat waar naast de winkel ook een zeilmakerij was. De naam Cohen & 

Co is uit eerbetoon altijd gebleven.  

 

Meer informatie 

Theodoor Carel Cohen (joodsmonument.nl) 

Theodoor Carel Cohen (oorlogsgravenstichting.nl) 

Theodoor Carel Cohen (1925 - 1943) - Genealogy (geni.com) 

bol.com | De stille slag | 9789075879209 | Margo Klijn | Boeken  

Rijnkade in Arnhem (absolutefacts.nl) 

Joods Arnhem in vogelvlucht (nljewgen.org) 

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 5, 

1919, no 52, 1919 » 1919-05 - Pag. 37 | Delpher 

Krot of kasteel? Deze 9 Arnhemse koopwoningen zijn van vóór 1906 - indebuurt Arnhem 

Nieuwe Apeldoornsche courant » 05 aug 1916 - Pag. 3 | Delpher 

Joods Monument Arnhem - Namen - Zoek 

Joods Monument Arnhem - Verhalen - 7-8 oktober 1941, Jodenrazzia in Gelderland 

Wat nu (janvs.nl) 

Joods Monument Arnhem - Verhalen - Joodse Arnhemse scouts in de oorlog 

Sobibórtransporten - Wikipedia 

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 1, 1938 » 

1938-01 - Pag. 23 | Delpher 
 

Foto’s: Klassenfoto Joods lyceum half mei 1942, met Theo Cohen bovenste rij 4e van rechts en Max Wolff 

onderste rij 1e van rechts hurkend, collectie Max Wolff 

 

 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/152201/theodoor-carel-cohen
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/27551/theodoor-carel-cohen
https://www.geni.com/people/Theodoor-Cohen/6000000015634595226
https://www.bol.com/nl/f/de-stille-slag-plattegrond-van-arnhem-ca-1940/9200000032543585/
https://www.absolutefacts.nl/gelderland/arnhem/rijnkade.htm
https://www.nljewgen.org/joods-arnhem-in-vogelvlucht/
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&page=2&identifier=MMKB14:001553004:00037&sortfield=date&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22padvinder%22%29&objectsearch=Cohen&query=Cohen
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&page=2&identifier=MMKB14:001553004:00037&sortfield=date&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22padvinder%22%29&objectsearch=Cohen&query=Cohen
https://indebuurt.nl/arnhem/wonen/krot-kasteel-9-arnhemse-koopwoningen-1906~6557/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMCODA01:000151143:mpeg21:p003
https://joodsmonumentarnhem.nl/p/p/f.php?flexpag_id=124&rubriek_id=11
https://joodsmonumentarnhem.nl/p/p/f.php?flexpag_id=178&rubriek_id=12
http://www.janvs.nl/allerlei/registerpersoonsnamen.htm
https://joodsmonumentarnhem.nl/p/p/f.php?flexpag_id=215&rubriek_id=12
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3rtransporten
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002370001:00023&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22verkenner%22%29&query=welkom+nieuweling&coll=dts&sortfield=date&page=5&rowid=10
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002370001:00023&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22verkenner%22%29&query=welkom+nieuweling&coll=dts&sortfield=date&page=5&rowid=10
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

