Joodse scouts

Lothar Bauman

Lothar Baumann is geboren op 24 april 1926 te Baden, Duitsland. Zijn
familie ontvluchte Duitsland voor het nazisme. Hij woonde eerste in
Heemstede en ging daar naar de Dongeschool. Daarna kwam het gezin
terecht in Amsterdam. Daar werd Berthold lid van de 25e Amsterdamse
Groep. In Weest Paraat van 1939 wordt meegedeeld dat hij als
buitenlander tot het lidmaatschap van de vereniging is toegelaten. Hij
woonde aan het begin van de oorlog op de Sloestraat 6 1l, Amsterdam.

Lothar is vermoord in concentratiekamp Auschwitz op 30 september 1942.
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Scouts in de oorlog 2020

Lidmaatschap Buitenlanders

Tot het lidmaatschap van de vereni~
ging zijn toegelaten Giel Steurs, van
Belgische nationaliteit; M. P. Bauer,
L. Baumann en B. Samter, van Duitse
nationaliteit, allen lid van de 25¢ Am-
sterdamse groep.
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