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Joodse scouts   

Kurt Kleinschmidt 

 
  

Kurt Eugen Kleinschmidt is geboren op 18 april 1924 in Keulen, Duitsland. Hij was de zoon 

van Adolf Kleinschmidt en Johanna Cohen.  

 

Hij ontvluchte Duitsland voor het nazisme en kwam 

terecht in Bussum. Daar werd hij verkenner bij de 

Kalongs in Bussum. In Weest Paraat van 1939 

wordt meegedeeld dat hij als buitenlander tot het 

lidmaatschap van de vereniging is toegelaten.   

 

Hij woonde als statenloos burger vlak voor de oorlog 

in Huizen. Op 19 april 1943 kwam hij terecht in 

kamp Westerbork. Kurt is op 18 mei 1943 met het 

tiende transport van Kamp Westerbork naar 

vernietigingskamp Sobibor gebracht en wordt bij 

aankomst op 21 juni 1943 vermoord. De 

treintransporten naar Sobibór vertrokken tussen 3 

maart en 20 juli 1943 wekelijks op dinsdag 

vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct 

doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en vermoord. Met deze 19 

treintransporten werden in totaal 34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog  gedeporteerd 

van Nederland naar Sobibor gedeporteerd. 
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