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Klaus Silbermann 

 
  

Klaus Peter Silbermann is geboren op 12 juli 1925 in Berlijn, Duitsland. Hij 

ontvluchte Duitsland voor het nazisme en kwam terecht in Den Haag. 

Daar werd hij verkenner bij De Trekvogels. In Weest Paraat van 1939 

wordt meegedeeld dat hij als buitenlander tot het lidmaatschap van de 

vereniging is toegelaten.  In 1941 woonde hij aan de Albert Neuhuysstraat 

36 I in Amsterdam. 

 

Kurt is vermoord in 

concentratiekamp Auschwitz op 30 september 1942. 
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