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Scouts in de hulpverlening 

Tanno Pieterse 
 

 

 

Tanno Jan Pieterse is geboren op 23 oktober 1927.  

 

Tanno werd direct na de oorlog actief bij Scouting. Na 17 

september 1944 heeft hij het Rode Kruis geholpen bij het voedsel 

verschaffen aan burgers. Ze waren uit de brandende binnenstad 

gevlucht en ondergebracht in kasteel Zijpendaal. Hiervoor heeft hij 

o.a. het Nationale Dienst insigne gekregen. Het insigne werd 

uitgereikt op het Ronde Weitje in het park Sonsbeek in Arnhem 

aan verschillende scouts van rooms-katholieke, gereformeerde en niet kerkelijke groepen.  

 

Na de oorlog werd door ds, Koos Overduin in Arnhem in het najaar van 1945 gestart met 

gereformeerde verkennersgroepen, als onderdeel van de Gereformeerde Jeugdcentrale. Dit 

waren de Willem de Zwijgergroep, Paul Krugergroep, Montgomerygroep en Lincolngroep. Er 

werd ook een stam opgericht met de naam Mowili stam, een samenwerking van de 

Montgomery, Willem de Zwijger en Lincolngroep. Tanno werd scout bij de Lincolngroep in 

Arnhem. 

 

Na de oorlog was hij mede oprichter van “Lest We Forget” (laten we nooit vergeten) Deze 

stichting haalde veteranen naar Gelderland voor de herdenkingen en bracht ze onder bij 

gastgezinnen. Verder stond de Bennekommer aan de basis van de Stichting Airborne 

Herdenkingen in 1992. Hij trouwde met Dini Hogeweg.  

 

In 2012 werd Tanno Pieterse benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Hij was Member of the Most Excellent Order of 

the British Empire en kreeg het Poolse Kruis van Verdienste. 

 

Tanno is overleden op 10 januari 

2015 en ligt begraven op de 

gemeentelijke begraafplaats in 

Bennekom. 

 

Meer informatie 

Man achter Lest We Forget, Tanno Pieterse, overleden - Omroep 

Gelderland 

Bennekom - Begraafplaats - - graf 569821 (online-begraafplaatsen.nl) 

Tanno Jan Pieterse ✝ 10 januari 2015 • overlijdensbericht en condoleances - Laravel 

Kruis van Verdienste (Polen) - Wikipedia 

  

 

  

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2080233/Man-achter-Lest-We-Forget-Tanno-Pieterse-overleden
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2080233/Man-achter-Lest-We-Forget-Tanno-Pieterse-overleden
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=leeftijd&command=showgraf&bgp=647&grafid=569821&char=P
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/tanno-jan-pieterse-111814
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_van_Verdienste_(Polen)
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

