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Egbert Emmen is geboren op 18 maart 1902 in Den Bommel (ZH). Hij was de zoon van
Leendert Emmen en Apolonia Fenna Maria Kruijff. Zijn vader was predikant. Hij was ook
medeoprichter van de Chr. School in Den Bommel, waar Egbert ook naar school ging.

Ook Egbert werd predikant. Hij trouwde in 1929 in Vaals met Catharina Aalders. Na een
studie in Utrecht, Marburg en Groningen, werkte hij onder andere in Kuinre (1929),
Noordhorn (1931) en Breda (1935). Hij werd in 1939 predikant van de Ned. Herv.
Oosterkerk in de Amsterdamse buurt, een grote arbeiderswijk in Haarlem Oost met veel
onkerkelijkheid.

In Haarlem werd hij de groepsgeestelijke van Groep 7, de Vliegende Pijl. Hij bleef dit tot
1946. Op 26 mei 1926 werd de Haarlemse CIMV padvinders Vereniging opgericht, omdat de
bestaande groepen op zondag hun opkomsten hadden en dat niet voor alle jongens
toegestaan was. Door steeds nauwere samenwerking met de NPV kreeg de groep een
nieuwe nummering en werden ze groep 7 van de Nederlandse Vereniging van Christelijke
Padvinders (NVCP), afdeling Haarlem. In 1931 mocht de groep de naam “Vliegende Pijl”
dragen. Tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 was de groep aanwezig. De
groep ging tijJdens de oorlog door als een kerkelijk clubje.

Op 16 april 1943 bombardeert de RAF Haarlem. Het is het zwaarste bombardement dat
Haarlem heeft meegemaakt. Bommen die bedoeld zijn om de werkplaats van de
spoorwegen te vernielen, vallen allemaal in de woonwijken van de Amsterdamse buurt. De
gevolgen zijn rampzalig: 85 doden, 43 zwaar- en 62 lichtgewonden. Meer dan
zestienhonderd huizen lopen schade op, 84 daarvan zijn verwoest. Veel mensen

raakten dakloos en moesten ergens anders gaan wonen. Dominee Emmen hielp na het
bombardement onder andere de voedselvoorziening te organiseren.

De eerste synode na de oorlog benoemde Emmen per 1 maart 1946 tot secretaris-
generaal/scriba van de Algemene Synode. Hij werd door de synode vele malen afgevaardigd
naar het buitenland en was oprichter, later erepresident, van de conferenties van Europese
kerken. Egbert Emmen woonde toen in Scheveningen.

Bij zijn emeritaat in 1967 was hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.

Egbert is overleden op 9 november 1985 in Zutphen.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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