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Scouts in hulpverlening 

Robert de Caluwé 

 

 

 

Robert de Caluwé werd geboren op 6 mei 1913 in het Zeeuws-Vlaamse 

Sas van Gent. Hij was de zoon van hoofdonderwijzer Henri de Caluwé 

en de in Sint-Amandsberg geboren Stephanie Ryckaert. 

 

Na de lagere school studeerde hij aan de Bisschoppelijke Kweekschool 

der Broeders van Oudenbosch. In 1931 werd hij benoemd als 

onderwijzer aan de Sint-Michaelschool in zijn Sas van Gent.  

 

Hij was betrokken bij de oprichting van verschillende scoutinggroepen 

in Zeeuws Vlaanderen. Begin 1932 richtte hij in Sint Jansteen de 

katholieke Sint Norbertusgroep. Hij werd daar groepsleider en hopman. 

Vervolgens werd op 13 juli 1933 door hem in Sas van Gent de Sint Lodewijkgroep opgericht. 

Robert was ook betrokken bij de stichting van de verkennersgroep in Hulst. Hij stopte bij de 

Sint Norbertusgroep omdat hij op 20 augustus 1934 naar Rome vertrok om aan de 

Gregoriaanse Universiteit Wijsbegeerte en Theologie te gaan studeren. Hij studeerde Grieks, 

Kerkslavisch en Slavisch-Russische cultuur.  

 

Met Kerstmis 1939 werd hij tot priester gewijd en kreeg hij te horen dat hij op zending zou 

gaan naar Finland. Hij kwam daar aan op 23 december 1940. Na intense studie van het niet 

zo gemakkelijke Fins en Zweeds, werd hij ingezet als hulp in de katholieke Sint-

Hendriksparochie waar hij de zielzorg organiseerde voor de geëvacueerde katholieken uit de 

streek van Terijoki en Viipuri (Viborg). Hij werd hier ook actief als hopman van de katholieke 

verkenners. Bovendien werd hij benoemd als docent Nederlands aan de universiteit van 

Helsinki en als leraar aan de Engelse School. Naast dit alles werd hij aalmoezenier van de 

Kleine Zusters van Charles de Foucauld in Helsinki en Kotka. Gedurende de oorlogsjaren 

1941 – 1944, verleende hij geestelijke en menselijke bijstand aan de Russische 

krijgsgevangenen in Finland.  

 

In 1978 ontving Robert Finlands hoogste onderscheiding, de 

Pro Finlandia. In dat zelfde jaar werd hij ook Officier in de 

Orde van Oranje Nassau. In 1990 werd hij benoemd tot 

Wapenkoning van de Orde van de Hospitaalridder van Sint 

Jan van Jerusalem (OSJ).  

 

Robert de Caluwé overleed in mei 2005 in Finland. 
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Jubileum voor Eikonikon. Eerbetoon aan twee pioniers: Robert de Caluwé en Kees van Veen 

- Stichting EIKONIKON 

Foto: Robert de Caluwé in 2004. Isä Robert de Caluwé (olaviniemi.net) 

Scouting Lodewijkgroep – Dé scoutingroep van de kanaalzone 

Facebook - Lodewijksgroep 
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