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Scouts in de hulpverlening 

Frits Wigbout 
 

 

 

Frits Wigbout is geboren op 17 februari 1926. Hij was de zoon van Jacob Jan Wigbout en 

Margot Mary Emmy Louise Wengler. Zijn moeder was Duitse. Hij was de zoon van het hoofd 

van de technische dienst van het slachthuis aan de Nieuwe Kade. Hij had een jongere broer 

Max (1938). De familie Wigbout woonde op de bovenverdieping van een grote dienstwoning 

bij het bedrijf. 

 

Hij werd in De Verkenner, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland, in juli 

1938 welkom geheten als verkenner bij de Wichard van Gelregroep in Arnhem.   

 

Frits had als hobby fotograferen. Hij maakte tijdens de oorlog veel foto’s. Vanuit een klein 

raam op de zolder (waar hij een doka had) fotografeerde Frits de brug en wat er op de Rijn 

gebeurde. Ook de opgeblazen Rijnbrug in mei 1940 en de bouw van de tweede brug werden 

door hem vastgelegd. Ook rond de Slag om Arnhem maakte hij foto’s. Hij meldde zich net als 

veel andere scouts aan als vrijwilliger voor de brandweer en kon zo ook op plekken komen 

die voor anderen verboden waren. Toen hij was geslaagd voor de HBS in 1944 kreeg hij van 

een arts een bewijs dat hij ongeschikt was voor de Arbeitseinsatz.  

 

Frits was bevriend met de bekende Arnhemse 

fotograaf Pieter de Booys die hem een keer 

fotografeerde bij het Velperplein vlak na de 

bevrijding. 

  

Hij is overleden op 23 september 2002. Hij werd 

begraven op begraafplaats Akendam in Haarlem.  
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