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Scouts in de hulpverlening 

Rinus Boers 
 

 

 

Marinus (Rinus) Boers is geboren op 19 maart 1932 in Nijmegen.  Hij zat op de lagere school 

in de Jacob Canisstraat en de Mulo op de Klokkenberg.   

 

Na de oorlog was de toeloop aan leden bij de Groenewoudgroep zo groot, dat een tweede 

groep opgericht werd. In eerste instantie heette deze Groenewoud II, maar later werd ze 

hernoemd in Kwakkenberggroep. Rinus werd lid van de christelijke Kwakkenberggroep 

onder leiding van Hopman van Hees. De groep had een oranje-blauwe das. Beide groepen 

fuseerden in 1982 tot de Paul Krugergroep. 

 

Op 17 september 1944 begint de operatie Market Garden. Direct na de eerste 

bombardementen en beschietingen waren padvinders, verkenners en voortrekkers actief. 

Op 21 september is de Waalbrug ingenomen en kunnen scouts weer hun uniform 

aantrekken. De padvinders, verkenners en voortrekkers melden zich die dag bij 

Kweekschool de Klokkenberg waar districtscommissaris Arie Oosterlee van de NPV directeur 

is. De jongens krijgen opdrachten om te helpen met het overbrengen van boodschappen 

omdat de telefoonlijnen niet meer werken. Ook worden ze ingezet om hulp te verlenen in 

schuilkelders en bij ziekenhuizen en gaan ze aan de slag als gids en tolk voor de 

geallieerden.     

 

Een jaar later, op 17 september 1945, waren de scouts nauw betrokken 

bij de herdenking van het eerste bevrijdingsjaar. De verschillende 

verkenners, padvinders en voortrekkers, waaronder Marcel, ontvingen 

van Generaal James Gavin van de 82e Airborne Division het Airborne 

insigne als dank voor ‘verleende diensten in welke vorm dan ook bij de 

bevrijding van Nijmegen’.  

 

Rinus verhuisde na de oorlog naar Den Helder en is daar overleden op 5 november 2006.   

 

Meer informatie  

var119 (noviomagus.nl)  

NovioBoersbot (noviomagus.nl) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noviomagus.nl/var119.htm
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/RinusBoers/NovioBoersbot.htm
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

