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Scouts in de hulpverlening 

Riek van der Vlist 

 

 

 

Hendrika (Riek) van der Vlist werd geboren op 2 februari 1915 in 

Amsterdam. Ze kwam in 1920 in Oosterbeek wonen, waar haar vader 

hotel Schoonoord aan de Utrechtseweg had gekocht. Zij groeide daar 

op en werd onderwijzeres.  

 

In 1928  werd in Oosterbeek 

een padvindstersafdeling  

van het NPG opgericht. Vijf 

jaar later werd het lustrum 

gevierd met een lentefeest. 

De kabouterkring was zo groot dat ze in tweeën 

gesplitst werd, een kring in Oosterbeek en één in 

Heveadorp. Naast kabouters en padvindsters was 

er ook een actieve pioniersgroep. Riek was lid van 

de groep. Ze was in het bezit van EHBO 

diploma’s, iets was haar in de oorlog goed van pas 

kwam. 

 

In Oosterbeek is het relatief rustig in de oorlog tot in september 1944 de Slag om Arnhem 

begint. Het hotel van haar ouders komt tijdens de Slag in de frontlinie te liggen. De Britten 

nemen het hotel in gebruik als noodhospitaal. Samen met andere vrijwilligers helpt Riek 

honderden gewonde Britse, Poolse en Duitse soldaten. Ook als Schoonoord weer in Duitse 

handen valt, blijft zij de gewonden verzorgen. In haar dagboek schrijft ze op 19 september 

1944: ‘Ik wil mijn padvindstersjurk aantrekken. Die kan tegen een stootje en is verder erg 

praktisch, omdat er zakken in zijn. Had ik hem gister maar aangehad, dan had in mijn 

dynamolampje niet in de drukte verloren. En het is ook erg prettig om hem weer eens aan te 

doen, nadat het zoveel jaren verboden was. Maar het gaat niet, hij is veel te lang. Is de mode 

dan toch nog veranderd in die jaren? Gelukkig heb ik kort geleden mijn kampjurk wat korter 

gemaakt. Die moet dan maar dienstdoen. Op de das speld ik het Nederlandse en Engelse 

klaverblaadje, herinnering aan de dagen in Engeland. Dan ga ik naar de gewonden. ‘  

 

Ze blijft hulp verlenen in haar padvindsters uniform. 

Als later de Duitsers de gewondenpost weer 

overnemen laat ze snel de klaverblaadjes in haar 

zak verdwijnen. Nadat ze één van de gewonde 

Britse soldaten heeft geholpen, haalt hij van zijn 

uniform een ‘African star’ af, teken van de tijd die hij 

in Afrika heeft doorgebracht, en geeft hem aan Riek 

als souvenir. Later krijgt ze er nog één. Met twee 

Afrikaanse sterren op haar padvindstersuniform 

loopt ze nu rond.  
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Ze heeft boven in het hotel een ‘vluchtrugzak’ klaarstaan. Naast ondergoed, kousen en extra 

schoenen zitten er padvindstersjurken in. Die zijn goed te gebruiken bij de verpleging. Als de 

geallieerden door de Duitsers uit Schoonoord worden weggevoerd, gaat Riek mee om hen – 

als verpleegster en als vertaalster – te kunnen blijven helpen. In de Willem III-kazerne in 

Apeldoorn blijft ze als verpleegsters actief, tot de SS’ers de Nederlandse verpleegsters daar 

wegsturen. 

 

De maanden tot de bevrijding brengt Riek door als oorlogsvluchteling, eerst in Apeldoorn en 

later bij haar ouders in Ede. Als heel Nederland eindelijk weer vrij is, keert zij terug naar 

Oosterbeek om daar te helpen met herstelwerkzaamheden. Ze sloot ze zich aan bij de 

U.V.V., die actief was bij de opvang, onderbrenging en verzorging van uit de evacuatie-

plaatsen terugkerende bewoners. De UVV had in 1945 onderdak gekregen op de Oranjeweg 

1 in een villa. De vrouwelijke vrijwilligsters, afkomstig uit alle delen van het land, waren 

ondergebracht in deze villa, vanwaar de verschillende ploegen hun dagelijkse werk 

verrichtten. In september is ze getuige van de sloop van het hotel van haar ouders dat door 

de oorlogshandelingen onherstelbaar beschadigd is.  

 

De gebeurtenissen van september 1944 beschrijft ze in haar 

dagboek: de beschietingen, de angst van gewonden en 

vrijwilligers, de sterfgevallen, het gebrek aan water en eten; 

maar ook de vriendschappen in die dagen, zelfs tussen 

geallieerde en Duitse militairen. Ze gaf haar dagboek uit in 1975 

met als titel 'Die dag in september... Dagboek september 1944 - 

mei 1945'. In 2019 werd haar dagboek heruitgegeven met als 

titel ‘Verpleegster in de Slag om Arnhem.’ 

 

Riek was een zeer sociaalvoelend persoon. Na de oorlog werd 

ze onder andere lerares op de Wilhelminaschool, 100 stappen 

verwijderd van haar uitgebrande ouderlijke huis, Hotel Schoonoord. Later was zij als docente 

Engels onder meer verbonden aan de Bosbouw en Cultuurtechnische School, en aan het 

Avondcollege, beide in Arnhem. In september 1945 hervatten de Oosterbeeksche 

padvindsters onder leiding van (onder andere) mevrouw van der Vlist de activiteiten. Op 8 

december 1945 vond een eerste padvindersbijeenkomst op “De Dennenkamp” plaats, het 

nieuwe gemeentehuis van Oosterbeek.   

 

In 1952 wordt clubhuis De Beukelaar aan de Sandersweg geopend. Bij de opening krijgt de 

groep een nieuwe naam: Schoonoord, later Schoonoordgroep. Dit is een eerbetoon aan 

mevrouw van der Vlist, de dochter van de eigenaar van het in de oorlog verwoeste café-

restaurant Schoonoord. 

 

Riek overleed op 5 mei 1994 in 

Oosterbeek.  

 

Op donderdag 19 september 

2019 is aan de gevel van 

Restaurant Schoonoord in 

Oosterbeek een plaquette 

onthuld voor haar. 
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De Schoonoordgroep en de Oosterbeeksche Padvinders Vereniging (OPV) fuseerden op 1 

januari 1994 tot de OPV-Schoonoord groep. Sinds 1986 was er al een nauwe samenwerking 

tussen beide groepen door de oprichting van een gezamenlijke beverspeltak. 

 

Meer informatie 

VVAM Nieuwsbrief 55 – Augustus- 1994 – Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 

(vriendenairbornemuseum.nl) 

Graf van Hendrika van der Vlist geruimd? - Heemkunde Renkum 

Onthulling plaquette Hendrika van der Vlist - TracesOfWar.nl 

2873 Collectie H. van der Vlist (Gelders Archief) - Gelders Archief 

De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche 

Meisjesgilde, jrg 7, 1933-1934, no. 8, 1933 » 1933-09 - Pag. 2 | Delpher 

Welkom bij Scouting OPV-Schoonoord - Scouting OPV-Schoonoord 

Oosterbeek - Algemene Begraafplaats Zuid - Hendrika-van-der- (online-begraafplaatsen.nl) 

Verpleegster in de Slag om Arnhem - TracesOfWar.nl 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://vriendenairbornemuseum.nl/vvam-nieuwsbrief-55-augustus-1994/
https://vriendenairbornemuseum.nl/vvam-nieuwsbrief-55-augustus-1994/
https://heemkunderenkum.nl/graf-van-hendrika-van-der-vlist-geruimd/
https://www.tracesofwar.nl/news/8581/Onthulling-plaquette-Hendrika-van-der-Vlist.htm
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=2873&miview=inv2&milang=nl#inv3t1
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002461018:00002&coll=dts&query=Oosterbeek&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22Schalmei%22%29&sortfield=date&page=3&rowid=5
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002461018:00002&coll=dts&query=Oosterbeek&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22Schalmei%22%29&sortfield=date&page=3&rowid=5
https://www.opv-schoonoord.nl/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/85508/132493/Hendrika-van-der-Vlist-1915-1994
https://www.tracesofwar.nl/books/3669/Verpleegster-in-de-Slag-om-Arnhem.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

