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Scouts in de hulpverlening 

Terugkeer van krijgsgevangenen 
 

 

 

Na de capitulatie werden Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap weggevoerd. Op 30 

mei 1940 besloot Hitler om de Nederlandse krijgsgevangenen vrij te laten. 

 

Na een paar dagen van ‘’martelend wachten’’ was het dan zover; op 9 juni 1940 keerden de 

eerste krijgsgevangen terug via een aantal grensstations, waaronder Zevenaar. De 

opluchting bij het thuisfront en de ex-gevangenen was uiteraard groot. De Maasbode schrijft 

op 10 juni over een ‘’geestdriftige ontvangst te Zevenaar, Westervoort, Arnhem en in 

Twente’’.  

 

Toen de militairen terugkwamen naar Nederland waren scouts actief om ze welkom te heten. 

Ze hielpen met het koken van maaltijden, hakten hout om als brandhout voor de kookketels 

te gebruiken en hielpen met het uitdelen van drinkwater, aangevoerd met brandslangen. 

 

Meer informatie 

Terugkeer van Nederlandse krijgsgevangenen - Netwerk Oorlogsbronnen   

Beeldbank (beeldbankwo2.nl)     

  

 

 

 

https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Terugkeer%20van%20Nederlandse%20krijgsgevangenen
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/01ab817e-6587-880a-b701-651b457992d7
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