Maria (Ria) Henriétte =
Drughorn is geboren op
20 juli 1922 in Den
Haag. Zij was de
tweede dochter van
Arnold

Drughorn en Hendrika
Cornelia Maria Vries.
Ria groeide op in een Op de voorgond van links naar rechts, zittend: vader en moeder met
gezin met 6 kinderen. Haar vader had een Toos op schoot. Staand daarachter: Jan, Annemarie, Nol, Ria en Rudy.
sigarenwinkel in de Javastraat in Den Haag.

Ria werd padvindster bij het padvindstersgilde in Den Haag. Ook haar broers Nol, Jan, Rudy
en zus Annemarie zaten bij Scouting.

~ De crisisjaren zorgen voor een grote verandering in de jeugd van
de kinderen van de familie Drughorn. De tabakswinkel van vader
zorgde eerder voor veel inkomsten, maar dure sigaren en tabak
waren niet meer te betalen. Inkomsten liepen terug. Spelen in de
speelkamer op de eerste verdieping was er niet meer bij. De hele
eerste verdieping ging verhuurd worden.

Om voor afleiding te zorgen mochten de jongens van het gezin;
Nol, Jan en Rudy, lid worden van de Rooms Katholieke
Verkenners. Thuis vertelden ze enthousiast over de
speurtochten, kampvuren en kampen. De zussen Annie en Rudy
waren jaloers! Dat wilden ze ook. Dat was wel een probleem
want Katholieke meisjesscouts bestonden nog niet. Er was
alleen het neutrale padvindstersgilde. Uiteindelijk mochten ze
toch gaan. Ria zegt hierover; ‘de ontspanning, vriendschap en
P gezelligheid die de padvinderij bood, heeft mij geholpen, de
Annemarie en Ria sombere, vreugdeloze tijd door te komen.’

Broer Jan die vertrok richting de vrijheid. Hij kwam onder andere terecht in Kamp Miranda in
Spanje waar hij zich aansloot bij een Scoutinggroep in het kamp. Hij wist te ontkomen naar
Suriname en vocht uiteindelijk tegen de Japanners. In het ouderlijk huis aan de Javastraat 57
vonden onderduikers een veilig heenkomen. Broer Arnold was lid van een Haagse
knokploeg en werd op 12 oktober 1944 opgepakt en op 6 november 1944 op de
Waalsdorpervlakte met vijf andere verzetsmensen gefusilleerd. Broer Rudy vertrok naar het
bevrijde zuiden en sloot zich aan bij Nederlandse Stoottroepen.

Scouts in de oorlog




De zussen waren in de oorlog de hele tijd bezig hun ouders te ondersteunen om het gezin
draaiende te houden. In januari 1945, midden in de hongerwinter, werd het Interkerkelijk
Bureau (I.K.B.) opgericht. Doel was het voorzien in noodvoeding voor Hagenaars die
ondervoed waren. Het voedsel kwam uit het Noorden en Oosten van het land en werd
vervoerd door moedige vrachtrijders en binnenschippers. Ria melde zich als vrijwilliger om
de voeding te brengen naar mensen die niet meer in staat waren om de straat op te gaan.
Drie keer per week ging ze, tussen 12:00 en 14:00 op pad om eten rond te brengen. Wat ze
tegen kwam was schrijnend. Het maakte diep indruk op haar. Het duurde tot 29 april 1945,
toen het eten voor de stad letterlijk op was, dat geallieerde bommenwerpers voedsel
dropten. Operatie MANNA!

Ria overleefde de oorlog. Ze trouwde met Harry Bovend'Eert. Ria schreef haar
oorlogservaringen op in het boek ‘Vijf jaren angst en onzekerheid’. Ria overleed op 15
november 2013 in Venlo.
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