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Scouting

Vrijheid in herdenken

Paula Sophia Oda Maria Geerts werd geboren op 11 februari 1922 in
Roosendaal. Na de lagere school bezocht Paula het lyceum te Roosendaal.
Van juli 1936 tot juli 1938 heeft zij een dagboek bijgehouden. Dat was dus van
haar 14e tot haar 16e jaar. De 18-jarige Paula Geerts studeerde bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan de Katholieke Universiteit in
Nijmegen.

Bij het uitbreken van de oorlog, op 10 mei 1940, ontviuchtte zij per fiets Nijmegen om naar
haar ouderlijke woning in Roosendaal terug te keren. De nacht bracht zij door in Den Bosch
waar ze een luchtgevecht meemaakte. De volgende dag kwam ze veilig in Roosendaal aan.

Maar die middag om half vijf sloeg het noodlot toe. Bij een

bombardement boven Roosendaal kwamen Paula en haar broer o 'i.
ikel i 11 Mei vielen als slacht-
Olav om he.t Ieven... Paula zou een artikel in de schoo_!krant yan o o st gt
het Gertrudis schrijven maar dat kon door haar overlijden niet twee eenige kinderen
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gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische
gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit te
Nijmegen.

—— Scoutinggroep Paula Geerts is

j " HOOFDDORP opgericht in 1946 en naar haar

e e vernoemd. Paula Geerts schreef
vrij regelmatig in haar dagboek en hierin beschreef ze een dag
waarop ze naar zee was geweest en voor het eerst van haar
leven een zeemeeuw zag. Dit had flink indruk op haar gemaakt. min dagBoek
Vandaar dat het logo van de groep een vogel is. In het dagboek
s komt haar diepe gelovigheid tot
uiting. Mede daarom hebben de
oprichters van toen de nieuwe
gidsengroep in Hoofddorp haar deze
naam gegeven. De oprichtster was
mevrouw van de Peet.

Meer informatie Paula GEERTS
Geschiedenis Paula Geerts groep - Paula Geerts Hoofddorp

Het dagboek van Paula Geerts - BHIC

Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - P.S.0.M. Geerts



http://www.paulageerts.nl/over-ons-2/geschiedenis-paula-geerts/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-dagboek-van-paula-geerts
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/geerts/4eb46469-42f9-4ca4-a151-1711bddc12ca

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



http://vrijheid.scouting.nl/

