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Scoutinggroepen vernoemd 

Maximiliaan Kolbe 

 

 

 

Maximiliaan Maria Kolbe werd geboren in Zduńska Wola, Polen, op 

8 januari 1894. Zijn oorspronkelijke naam was Rajmund Kolbe. 

 

Hij trad in 1907 in bij de franciscanen en vertrok naar het 

franciscaanse klein-seminarie in Lviv. In 1918 volgde zijn 

priesterwijding. Hij verbleef enige tijd in Rome en werkte in Azie.  

Na zijn thuiskeer in 1936 werd hij de gardiaan van Niepakalów. Dit 

Poolse klooster was een bloeiend centrum van katholieke media en 

telde in 1939 bijna 800 bewoners en was daarmee het grootste 

klooster ter wereld. Na de Duitse inval herbergde het klooster zo'n 

3.000 vluchtelingen, waarvan twee derde joods was. Pater Kolbe spoorde zijn medebroeders 

aan te volharden in het verspreiden van anti-naziboodschappen via de eigen radio en 

drukpers. Enkele dagen na de bezetting van Niepakalów in september 1939 werden hiervoor 

meer dan dertig Franciscanen gearresteerd, waaronder ook Kolbe. Na drie maanden kwam 

Kolbe vooralsnog vrij. Hij hervatte zijn werkzaamheden en viel de nazi's door zijn radio-

uitzendingen en kranten hevig aan. Deze werden dan ook verboden. Ondertussen gaf hij in 

de "Stad van de Onbevlekte" ook onderdak aan vervolgden. Zo ving hij vele duizenden 

burgers uit Binnen-Polen op, waaronder 2000 Joden. 

 

Op 17 februari 1941 werd Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar Warschau 

overgebracht. Vanaf mei 1941 zat Kolbe in het vernietigingskamp Auschwitz. Na een 

vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien 

mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als 

plaatsvervanger voor een vader van twee kinderen, genaamd Franz Gajowiczek. Het tiental 

werd op 31 juli 1941 ingesloten. Toen op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie 

Kolbe, in leven waren, kregen zij een dodelijke injectie met fenol.  

Maximiliaan Maria Kolbe werd op 17 oktober 1971 zalig verklaar en op 10 oktober 1982 

verklaarde paus Johannes Paulus II hem tot martelaar en werd hij heilig verklaard.  

 

In 1979 werd in Venlo de Maximiliaan Kolbe groep opgericht die tot september 2010 bestaan 

heeft. Toen is de groep gefuseerd met Scouting St. Lambertus.  

 

Meer informatie 

Maximiliaan Kolbe - Wikipedia 

Geschiedenis van Scouting St. Lambertus - Scouting St. Lambertus Blerick 

  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maximiliaan_Kolbe
https://www.lambertusblerick.nl/geschiedenis/

