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Scoutinggroepen vernoemd 

Jan Galema 

 

 

 
Johannes Ysbrands (Jan) Galema werd op 24 februari 1885 geboren in 

Tjerkwerd op de kapitale boerderij "Senserhuis" in Sensmeer, parochie 

Blauwhuis. Hij was het zevende en jongste kind van IJsbrand Gaeles 

Galama en Aaltje Taekes van der Wey. 

 

Op 14 mei 1926 werd hij benoemd tot pastoor in Dalfsen. In Dalfsen 

bleef hij tot 30 januari 1931. Van 30 januari 1931 tot aan zijn dood was 

Galama werkzaam in de R.K.-kerk H. Pancratius te 's-Heerenberg.  

 

In de Tweede Wereldoorlog lieten pastoor Galama en zijn kapelaans, Van Rooijen en Hegge 

duidelijk blijken dat zij de Nazi-leer afwezen. Dit zinde de plaatselijke NSB'ers niet, en zij 

zochten naar een aanleiding om de drie geestelijken te laten oppakken. Die kregen zij toen 

pastoor Galama en zijn kapelaans tijdens de kerkdiensten van zondag 3 augustus 1941 een 

brief van de Nederlandse bisschoppen voorlazen. In deze brief, gedateerd 25 juli 1941, 

protesteerden de bisschoppen tegen een reeks van Duitse maatregelen die de greep van de 

NSB op het openbare leven versterkten. Normaal gesproken werden bisschoppelijke brieven 

in de katholieke dagbladen afgedrukt, maar die mochten niet meer verschijnen. Om de tekst 

toch aan de parochianen beschikbaar te stellen, hadden de kapelaans de brief gestencild en 

in de parochie laten verspreiden. De Gestapo arresteerde hem en zette hem gevangen. Op 

28 november 1941 kwam Galama in het concentratiekamp Dachau terecht waar hij, net als 

vele andere gevangenen, zeer slecht behandeld werd. Aangenomen wordt dat Jan Galama 

daar overleed door uitputting op 20 juni 1942. 

 

In de zestiger en zeventiger jaren kende Dalfsen een katholieke Scoutinggroep, toen nog 

Padvinderij. De naam van de groep was de Pastoor Galemagroep. Het clubhuis stond een 

paar honderd meter achter het station, links aan de Rietmansweg. Wie de plek kent, kan er 

nu nog wat puin en veel brandnetels vinden. 

 

De das van die padvindersgroep had blauwe en groene kleuren in een Schotse ruit. Eén van 

die dassen hangt in de gang van het huidige groepsgebouw van de D`Alflandgroep aan de 

muur. Een aantal van de toenmalige leden heeft in 1991 de groep mee helpen oprichten en 

is actief geweest in het bestuur 

 

Meer informatie  

Jan Galama (oorlogsgravenstichting.nl) 

Jan Galama | Erelijst van Gevallenen 1940-1945 

Jan Ysbrands Galama - Wikipedia 

Galama, Johannes IJsbrands - Berghapedia 

Galama, Johannes IJsbrands - WO2Slachtoffers.nl 

historische-kring-dalfsen - padvinderij-scouting-in-dalfsen 

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/46515/jan-galama
https://www.erelijst.nl/jan--galama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ysbrands_Galama
http://www.berghapedia.nl/index.php/Galama,_Johannes_IJsbrands
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/54289/Galama-Johannes-IJsbrands.htm
https://historische-kring-dalfsen.mijnstadmijndorp.nl/verhalen/padvinderij-scouting-in-dalfsen
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

