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Vrijheid in herdenken

Isaac Cornelis Mortier wordt geboren in Waalwijk op 7 oktober
1920 en was ijzerhandelaar van beroep. In 1944 werd hij
samen met Frans van Erp, Arnold van Muilekom en Gerard
Schapendonk tewerkgesteld in Roosendaal. Woensdag 31 mei
1944 vallen twaalf B-17 bommenwerpers het
spoorwegemplacement in Roosendaal aan. Slechts twee van
de meer dan honderd bommen treffen het doel. Het merendeel
komt terecht op een industriewijk. In totaal komen 76 mensen
om het leven. Onder hen de 23-jarige Isaac Mortier.

Hij wordt op zaterdag 3 juni 1944 in Waalwijk begraven. Het Dagblad van Noordbrabant
berichtte daarover: Onder enorme belangstelling heeft zaterdagmiddag op de Ned. Herv.
Begraafplaats de begrafenis plaats gehad van een van de vier Waalwijksche slachtoffers van
‘t bombardement te Roosendaal, Isaac Mortier. Tijdens den dienst in de Ned. Herv. Kerk
ging ds. Muhlnickel voor. Op den weg naar het kerkhof werd het stoffelijk overschot
gedragen door leden van de Ned. Herv. Jeugdvereeniging en gevolgd door de
meisjesvereeniging, de leden van den kerkeraad en van het gemeentebestuur en vele werk-
makkers van den overledene. Aan het graf spraken Ds. Mortier, Ds. Kuipérri en Ds.
Muhlnickel, waarna de heer Wieringsga namens de familie dankte voor de deelneming bij dit
smartelijk sterfgeval.

Na de oorlog wordt in Waalwijk een Scoutinggroep opgericht, de Isadc Mortier-groep, waar
ook enkele jongens uit Sprang lid van waren. De verkennersgroep in Waalwijk ging echter ter
ziele waardoor ook een paar Sprangse jongens met hun ziel onder de arm liepen. Eén van
de Sprangse scouts van deze groep, Jacob Genuit, vond dat wat in Waalwijk kon ook in
Sprang moest kunnen. Samen met een aantal anderen zorgden ze ervoor dat in Sprang
Scouting Jan de Rooij in 1947 werd opgericht.

Meer informatie
"Verkennen voor jongens"; Historie van de groep | Scouting Jan de Rooij
Isaac Cornelis Mortier - WaalwijkWiki

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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