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Scoutinggroepen vernoemd 

Harmen Visser 

 

 

 

Harmen Visser is geboren op 25 november 1894 in Scharl  (bij 

Stavoren). Hij was de zoon van Popke Visser en Grietje Schaper. 

Harmen trouwde op 30 mei 1919 in Hemelumer Oldeford met Syske 

Tromp (1896-1971). Ze krijgen een dochter en aan het begin van de 

oorlog nog een pleegzoon.  

 

Hij wordt als brigadier voor de Rijksveldwacht in 1938 gelegerd op 

Urk. Op 1 maart 1941 heft de bezetter het korps Rijksveldwacht op en 

Harmen wordt wachtmeester bij de Marechaussee. In juni 1943 wordt 

hij, na een reorganisatie van de politie, geplaatst bij post Sint Jansklooster maar gaat wonen 

in Vollenhoven. 

 

Veel mensen werken in de Noord Oostpolder om te zorgen dat het geschikt wordt als 

landbouwgrond. Ze zijn vrijgesteld om als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz 

naar Duitsland gestuurd te worden. De polder wordt zo een onderduikersparadijs. In de 

winter van 1943-1944 sluit Harmen zich aan bij de ondergrondse Ordedienst. Hij wordt 

commandant en is actief binnen de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers.  

 

Hij helpt onderduikers, brengt illegale krantjes rond en als dat nodig is een ausweis. Ook 

doet hij mee aan overvallen op voedsel- en kledingmagazijnen. Zijn schuilnaam is Willem 

Blokland of Ome Willem. Hij doet zijn illegale activiteiten ook in diensttijd en gebruikt zelf 

dienstauto’s voor transport. 

Na de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten in september 1944, waar de LO in op 

gaat, wordt hij daar afdelingscommandant. Hij is in die rol ook verantwoordelijk voor het 

ontvangen van wapendroppings die in de Noordoostpolder plaatsvinden.  

 

Op 14 december 1944 wordt Harmen gearresteerd omdat hij verdacht wordt van illegale 

activiteiten. Hij is een paar keer gepakt bij het gebruik van zijn dienstmotor, zonder dat hij er 

een verklaring voor had. De Sipo brengt hem naar de Wehrmacht kazerne in Steenwijk. Zijn 

vrouw, dochter en pleegzoon duiken onder. Hij is niet de enige die is opgepakt en een aantal 

verzetsstrijders slaan door tijdens het verhoor. Harmen weet te ontsnappen met hulp van 

buiten. Hij duikt onder in Heerenveen en neemt weer de leiding op zicht van de afdeling 

Vollenhoven.  

 

Op 15 april 1945 wordt het oude Zuiderzeestadje Vollenhove bevrijd door de Binnenlandse 

Strijdkrachten en in de avond arriveren ook de Canadese bevrijders. De bevolking, 

waaronder de plaatselijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, 

opperwachtmeester Visser, is in feeststemming.  

 

Een dag na de bevrijding gaat hij met een Canadese eenheid op onderzoek of er nog 

Duitsers achtergebleven zijn in de omgeving. Ze lopen in een hinderlaag en Harmen wordt 

dodelijk getroffen. Op 21 april wordt hij onder grote belangstelling en met ceremonieel van de 
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BS en de Marachaussee, begraven. Op 20 december 1945 werd hij 

begraven op het kerkhof van het Friese Oudemirdum 

 

In Vollenhoven, Urk en Emmeloord 

is het Harmen Visserplein naar hem 

hernoemd. Op de dijk bij Schoterzijl 

staat een natuurstenen kruis op de 

plek waar hij omkwam.  

 

Na de oorlog werd in mei 1945 een 

Scoutinggroep in Emmeloord naar 

hem vernoemd. De Harmen Vissergroep. De groep is in 

1990 opgeheven.  

 

 
 

Meer informatie 

Harmen Visser | Oorlogsgravenstichting 

Harmen Visser | Erelijst van Gevallenen 1940-1945 

Padvinderskrant District Steenwijk speciale editie  1968   

Huwelijk Aaltje Keuning & Harmen Visser & Sytske Tromp 

& Popke Visser & Rintje Tromp & Grietje Schaper op 30 

mei 1919 te Hemelumer Oldeferd » Open Archieven 

Marechaussee Contact | 2024 | nummer 1 | februari 

 

 

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/161222/harmen-visser
https://www.erelijst.nl/harmen--visser
https://www.openarchieven.nl/frl:0054fdda-b0d5-d174-68e7-6f07aabd3bde
https://www.openarchieven.nl/frl:0054fdda-b0d5-d174-68e7-6f07aabd3bde
https://www.openarchieven.nl/frl:0054fdda-b0d5-d174-68e7-6f07aabd3bde
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

