
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scoutinggroepen ondergronds 

Willem de Zwijgergroep, Vlaardingen 

 

 
Adriaan (Aad) Eduard Dulfer werd geboren op 18 augustus 1923 in Vlaardingen. Hij was lid 

van de Willem de Zwijgergroep in Vlaardingen. Overal in Nederland werden schuilkelders 

gebouwd en de Luchtbescherming georganiseerd. Bij Scouting werd een speciaal insigne 

ingesteld, het insigne ND (Nationale Diensten). Scouts van 14 jaar en ouder die een speciale 

opleiding hadden gevolgd, mochten dit insigne dragen. Uiteraard was EHBO één van de 

belangrijkste onderdelen van deze training. Maar ook de instructie voor luchtbescherming, 

brandblussen en koeriersdiensten behoorde tot de opleiding. Toen de Duitsers in mei 1940 

Nederland overvielen, werd allerlei hulp door de padvinders aan de Nederlandse instanties 

gegeven. De politie had het te druk (bijvoorbeeld met het arresteren van NSB'ers) om de 

normale taken te verrichten. Aad heeft in Scoutfit dagenlang als 'verkeersagent' het verkeer 

geregeld op de T-kruising Hoogstraat/Brede Havenstraat.    

 

Na het verbod op Scouting is toch met veel kleinere groepjes padvinders (4-6 jongens) nog 

doorgedraaid. Zo ging bijvoorbeeld hopman Van Driel zo nu en dan met wat oudere 

verkenners en voortrekkers 'kamperen'. Uiteraard niet in uniform en zonder tenten, bij een 

boer op de hooizolder. De Vlaardingse scouts hebben wel geprobeerd zo onopvallend 

mogelijk hun spel voort te zetten, maar naar buiten treden in uniform werd toen wel 

gevaarlijker. Hopman van Driel kreeg op een morgen de order zich te melden bij de SD, de 

beruchte Sicherheitsdienst in Rotterdam. Gelukkig voor hem is, na een heleboel problemen, 

een en ander nog redelijk goed afgelopen.  

 

Hoe pietluttig en perfectionistisch door de Duitsers alles werd gecontroleerd heeft Adriaan 

ook ondervonden. Tijdens een tocht in 1942, met enige voortrekkers, werd uiteraard geen 

uniform gedragen. Toch werd Aad door een Feldwebel aangehouden wegens het dragen 

van een originele Engelse Boyscoutriem. Hij moest deze riem afdoen en inleveren. Ondanks 

zijn protest dat hij door de Krieg zo mager was geworden dat zonder die riem zijn broek van 

zijn achterwerk zou glijden, bleef hij onverbiddelijk. "Macht nichts, sofort ausziehen!" De rest 

van die dagen heeft Aad met een geleend touwtje getracht zijn broek op te houden. 

Een klein aantal padvinders uit Vlaardingen is in het 'verzet' terecht gekomen en behoorde, 

mede door hun padvinderservaring, tot de goede werkers van en voor 'de ondergrondse'. 

Op 6 mei 1945 was het eindelijk echt voorbij. De Duitsers capituleerden! Scouting kon in 

Vlaardingen weer starten. Herstarten! De twee 'vooroorlogse' leiders, hopman Van Driel en 

hopman Van Aperen, openden direct een inschrijvingsbureau in het winkelpand 

Biersloot/hoek Vaartweg. De toeloop was verbluffend. Honderden jongens van alle leeftijden 

lieten zich inschrijven.   

 

Aad ging als assistent scoutsleiding aan de slag bij de Prins Mauritsgroep 3. Aad is 

overleden op 19 januari 2009 in Vlaardingen. 
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