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Scoutinggroepen ondergronds 

MacDonaldgroep uit Den Haag 

 

 
De MacDonaldgroep uit Den Haag is opgericht in 1926 als landverkennersgroep. De eerste 

vier jaren is de kleur van de groepsdas groen/rood. In februari 1930 neemt de groep de 

naam MacDonald aan en wordt de kleur van onze groepsdas de Macdonald-ruit. In de jaren 

’30 had de MacDonaldgroep nog geen eigen groepshuis. De groep zwierf van de ene naar 

de andere bovenetage. Opkomsten voor de welpen en verkenners werden op woensdag 

avond en zaterdag middag – zaterdagmorgen moest je immers naar school - gehouden in 

korte broek. Eind jaren ’30 werd een groepshuis neergezet nadat geld was ingezameld via 

allerlei fancyfairs. Voor ƒ 5000, - stond er een mooi groepshuis. Leiding hielp mee met 

bouwen wat niet altijd een pretje was, want de gekozen plaats bleek precies boven de oude 

paarden-begraafplaats van de boerderij van Pex te liggen. In 1939 werd de eerste steen 

gelegd door Bennie de Haas, gids van het zwarte nest. 

 

Tijdens de oorlog werd padvinderij verboden door de Duitse bezetter. Opkomsten konden 

niet meer in het groepshuis plaatsvinden. Het groepshuis werd verzegeld. Wel werd al het 

materiaal gered en veilig opgeslagen in het Bezuidenhout. Later zijn deze spullen alsnog 

verloren gegaan bij het bombardement van het Bezuidenhout. Het groepshuis werd 

inmiddels gebruikt door de jeugdvereniging van de Duitsers. Later kwam het groepshuis in 

“sperrgebiet” te liggen en was het verboden terrein voor iedereen. Toch konden mijnen de 

mensen in de hongerwinter er niet van weerhouden om het hout van het groepshuis te 

slopen en de grote bomen er omheen te kappen. De opkomsten gingen inmiddels 

ondergronds door bij de leiders thuis. Zo werd er zelfs een zomerkamp georganiseerd in 

Nunspeet in kippenhokken.  

 

Na de oorlog werd het groepshuis weer herbouwd, alleen de muren waren blijven staan. In 

1949 werd het heropend. Slechts één zaal was er. Die moesten de onderdelen met elkaar 

delen. Dat betekende dat je slechts één keer per drie weken opkomst had. Aan het eind van 

de jaren ’50 werd het idee geopperd om, naast de landverkenners, een zeeverkennersbak 

op te richten. Op 6 september 1958 was dat een feit. De leiding van de eerste zeeverkenners 

kwam in handen van Schipper Pors en Stuurman Isselmann. De vloot bestond uit één sloep: 

de Motjo Kertoh. Van zeilen was toen nog geen sprake, men roeide. In de jaren ’60 liep de 

belangstelling voor de landverkenners achteruit maar het ging het de zeeverkenners voor de 

wind. 

  

Meer informatie 

Waterscouting MacDonaldgroep - Geschiedenis  

https://www.macdonaldgroep.nl/macdonaldgroep/geschiedenis

