Scoutinggroepen ondergronds

Verspreid over Europa lagen diverse concentratiekampen.

Concentratiekamp Miranda de Ebro

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd het Campo de concentracion de Miranda de Ebro als
krijgsgevangenenkamp opgezet door de Nationalisten onder leiding van generaal Franco.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 65.000 Spanjaarden en illegale buitenlanders
in afwachting van hun uitzetting in Miranda de Ebro geinterneerd. Deze zogeheten illegale

groep bestond uit vluchtelingen (joods en niet-joods), neergeschoten piloten, geallieerde
militairen en Duitse deserteurs of collaborateurs. Tijdens de oorlog werd de oppervlakte van het
kamp verdubbeld. In 1947 werd het gesloten.

Het leven in het kamp was zwaar. Het was overbevolkt en er was maar 1 kraan voor het
drinkwater van alle bewoners. Niet alleen de omstandigheden waren zwaar, ook de verveling
eiste z'n tol.

Scouting

Maurice Chauvet, een voormalige scoutingleider, richtte in het kamp een Scoutinggroep op
en ondernam activiteiten, zoals scoutinggroepen dat ook voor de oorlog deden. Onder de
geallieerde militairen en Engelandvaarders zaten ook scouts. Deze roverscout groep hield
een logboek bij met bijdragen van scouts uit Denemarken, Belgi&, Polen, Frankrijk en
Nederland. Ze schrijven over veel verschillende zaken waaronder de geschiedenis van
Scouting, sterrenkunde en hun eigen Scouting ervaringen. Ook de Nederlander Jan
Drughorn schreef in dit logboek.

Scoults in de oorlog




De volgende scouts zaten in dit kamp.
e Jan Drughorn — ook aangesloten bij de Scoutinggroep
e Jan Kuenen
e Pierre baron d'Aulnis de Bourouill
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