Geallieerde scouts

Daniel Spry
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-

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook
onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in
Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten
werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Daniel Charles Spry is geboren op 4 februari 1913 in Winnipeg, Canada.
Als 9 jarige jongen werd hij in 1922 lid van Scouting. Hij werd welp,
verkenner, voortrekker en verkennersleider. Hij zag Lord Baden Powell toen
hij als welpje aanwezig was bij een grote bijeenkomst was BP een bezoek
aan bracht. Na zijn middelbare school ging hij studeren aan de Dalhouse
University. Daarna koos hij voor een militaire loopbaan.

In de Tweede Wereldoorlog kreeg hij het bevel over het 1ste bataljon, het Koninkrijk
Canadees Regiment en later de 1ste Canadese Infanterie Brigade in Italié. Als jongste
generaal van het Canadese leger kreeg hij in 1944 het bevel over de 12de Canadese
Infanterie Brigade en later dat jaar in noordelijk West-Europa ] over het 3de Canadese
Divisie. Hij was betrokken bij de bevrijding van Breskens en Nijmegen en verdedigde enige
dagen de Waalbrug. Hij kreeg ondersteuning van de scouts in Nijmegen die optraden als tolk
en gids. Hij nam deel aan Operatie Veritable en hierna werd hij aangesteld bij de Canadese
Versterkingstroepen in Groot Brittannié.

In 1946 werd Spry Vice-Chief van de Generale staf bij het nationaal hoofdkwartier in Ottawa
en ging later dat jaar op pensioen. Hij werd hoofdcommissaris van de Canadese scouts en
na 7 jaar volgde hij in 1953 col. J.S. Wilson op als directeur van de Boy Scouts International
Bureau in Londen. Hij bezocht in 1954 Nederland.

Daniel kreeg diverse onderscheidingen en was onder andere Commandeur in de Orde van
het Britse Rijk.

Hij is overleden op 2 april 1989 in Ottawa, Canada.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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