Geallieerde scouts

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook
onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in
Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten
werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Raymond Lee Duthoit is geboren op 18 januari 1924 in Winnipeg,
Manitoba, Canada. Hij was de zoon van Albert Gill and Verna Maude
Duthoit en hij had een oudere broer, Russell Gill.

Hij groeide op in Winnipeg en ging naar de middelbare school op Daniel
Mclintyre Collegiate Institute. Na zijn eindexamen ging hij naar het United
College. Hij was actief in een aantal christelijke organisaties en was scout
bij de 15th Winnipeg Group.

Raymond ging in april 1943 in dienst en kwam terecht bij het Royal Canadian Army Medical
Corps. In het voorjaar van 1944 ging hij als soldaat (private) met de 11th Canadian Field
Ambulance naar Europa. Op 2 juli 1945, minder dan twee maand na het einde van de oorlog,
had hij in Duitsland een tragisch ongeluk met zijn ambulance, waarschijnlijk in de buurt van
Aurich. Raymond was toen 21 jaar.

Raymond werd begraven op de Canadese erebegraafplaats op de
Holterberg in Holten. Het merendeel van de gesneuvelden die begraven
liggen in Holten zijn omgekomen bij de opmars van de het 2e Canadese
Korps in Noord-Duitsland, en over de Eems in april en de eerste dagen
van mei 1945. Na het einde van de vijandelijkheden werden hun
stoffelijke resten samengebracht op deze begraafplaats. Op de
Canadese oorlogsbegraafplaats van Holten zijn 1.393 oorlogsgraven van
het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie
Private Raymond Lee Duthoit (1924-1945) - Find a Grave-gedenkplek
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Raymond Lee Duthoit - The Canadian Virtual War Memoaorial - Veterans Affairs Canada
Private Raymond Lee Duthoit | War Casualty Details 2227175 | CWGC
Levensverhalen | Canadian War Graves

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



https://nl.findagrave.com/memorial/14040731/raymond-lee-duthoit
https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/scouting-during-the-second-world-war/the-scouts-roll-of-honour/
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2227175
https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2227175/raymond-lee-duthoit/
https://canadianwargraves.nl/nl/levensverhalen
http://vrijheid.scouting.nl/

