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Geallieerde scouts 

Ralph James 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.  

 

Frederick Ralph James is geboren in 1922 in Wroxall. Hij was de zoon van Harry en Mary 

James uit Wroxall op het Isle of Wight. 

 

Hij was scout bij de Wroxall Group op het Isle of Wight. 

 

Trooper James neemt dienst bij de Royal Armoured Corps, Nottinghamshire Yeomanry. Hij 

nam deel aan de bevrijding van Noordwest Europa en sneuvelde op 21 september 1944. Hij 

wordt herdacht op het Groesbeek Memorial. Deze gedenkplek ligt op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek en herdenkt de namen van meer dan 1000 leden van de 

gealieerden die sneuvelden gedurende de gevechten in Noordwest Europe van het moment 

dat eind augustus 1944 de Seine werd overgestoken tot het einde van de oorlog en van wie 

geen graf bekend is.  

 
 

In de Holy Trinity Church in Ventnor op het Isle of Wight hangt een 

plaquette met de namen van de leden van de South Wight Boy Scouts 

die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. De tekst luidt: In lasting 

and honoured memory of the members of the South Wight District Boy 

Scouts. De plaquette hing oorspronkelijk in het District Headquarters 

chalet op Church Hill Camp Site. Daar werd het onthuld op St. 

Jorisdag, 23 April 1950. 

 

 

Meer informatie 

Trooper Frederick Ralph James | War Casualty Details 2659205 | CWGC  

Groesbeek Memorial | Cemetery Details | CWGC 

The Scouts Roll of Honour | Scouts 

https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2659205/frederick-ralph-james/
https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/2063700/groesbeek-memorial/
https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/scouting-during-the-second-world-war/the-scouts-roll-of-honour/
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Memorials and Monuments on the Isle of Wight - Ventnor Holy Trinity Church Boy Scouts 

memorial (isle-of-wight-memorials.org.uk) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://www.isle-of-wight-memorials.org.uk/churches/ventnorholytrinity_boyscouts.htm
http://www.isle-of-wight-memorials.org.uk/churches/ventnorholytrinity_boyscouts.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

