Geallieerde scouts
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Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook
onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in
Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten
werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Kenneth (Ken) Charles Meyer is geboren in 1920 in Kenton, UK. Hij was de zoon van
Charles Frederick en Louisa Sarah Meyer en was getrouwd met Edna Mary Meyer.

Ken was scout bij de 2nd Kenton Group in Kenton en later roverscout bij de Captain R.F.
Scott Rover Crew. Zijn groep hielp tijdens de zomer van 1940 bij het verzamelen van
overtollige kranten, boeken en tijdschriften van de inwoners van Kenton als onderdeel van
het Government Waste Paper Salvage Scheme. Er is een amateurfilm bewaard, gefilmd
door Geoffrey Hugo, scoutsleider van zijn groep.

Sergeant Meyer diende in de Tweede Wereldoorlog bij de Rifle Brigade. Hij is gesneuveld op
6 oktober 1944. Hij werd 24 jaar. Meyer werd begraven op het oorlogskerkhof in Uden. In
1943 verwierf de gemeente de Rooms Katholieke Begraafplaats in Uden als locatie voor het
begraven van geallieerde slachtoffers. Voor die tijd .

werden de militairen in de tuin van de pastoor
begraven. Na de oorlog werden meer dan 100
graven uit de tuin van de pastoor, en ook een aantal
geisoleerde graven uit verschillende delen van de
gemeente, naar deze begraafplaats verplaatst. Op
de Oorlogsbegraafplaats van Uden zijn nu 701
oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede
Wereldoorlog (waarvan twee niet geidentificeerd) en
twee Poolse oorlogsgraven.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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