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Geallieerde scouts 

George Pare 

 
 

George Arnold Francis Pare is geboren op 15 maart 1912 in Derby, 

UK. Hij was actief bij Scouting. Na zijn middelbare school ging hij 

geschiedenis studeren in Leeds. Vervolgens deed hij een studie 

theologie. Twee jaar later werd hij gewijd tot deken en in 1939 tot 

priester bij de Anglicaanse kerk. Hij was verbonden aan de Saint Mary 

Church in Liscard.  

 

George was avontuurlijk ingesteld. In 1938 volgde hij een cursus 

parachutespringen.  

 

Toen Engeland betrokken raakte in de Tweede Wereldoorlog wilde hij 

niet afzijdig blijven. Hij kreeg in maart 1941 een aanstelling als 

legerpredikant bij de luchtmacht, Toen het Glider Pilot Regiment werd 

opgericht raakte hij hierbij betrokken. Hij werd ingezet in Noord Afrika, 

op Sicilië en in Normandië. Hij nam in september 1944 deel aan 

operatie Market Garden en werd op 26 september krijgsgevangen 

genomen. Vanuit hotel Schoonoord in Oosterbeek ging hij naar de 

Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Hij stond daar samen met drie 

collega aalmoezeniers de gevangenen bij. Op 7 oktober ging hij per trein van Apeldoorn naar 

een krijgsgevangenkamp in de buurt van Hamburg. Tussen Apeldoorn en Zwolle, in de buurt 

van Epe, sprong hij uit de trein.  Via een schuilplek op het Artillerie Schietkamp, kwam hij na 

een aantal dagen in Oldenbroek. Hij vond onderdak ik een ondergrondse hut in de 

kippenschuur bij de familie Van den Bosch. Via verschillende adressen kwam hij in contact 

met Dé Verhoef en haar verloofde Jaap Deetman. Beiden zaten in het verzet en betrokken 

Pare bij illegale activiteiten. Hij ondervroeg geallieerde piloten en hielp met het drukken van 

illegale bladen als Strijdend Nederland en Trouw. Zijn aanwezigheid viel niet op omdat er in 

Elburg veel evacuees waren. Hij kreeg een vervalst paspoort en gebruikte als doofstomme 

evacué de naam Piet Baas.  

 

In februari 1945 werd hij bijna gepakt, maar werd op tijd gewaarschuwd en wist zich te 

verstoppen. Hij ging naar een ander onderduik adres en heeft een paar keer geprobeerd 

naar het bevrijde zuiden te ontsnappen maar dit kon iedere keer niet doorgaan. Uiteindelijk 

was hij nog in Elburg toen Nederland bevrijd werd.  

 

Na de oorlog bleef hij legerpredikant tot 1946. Toen vertrok hij naar de Maid’s Moreton 

School in Derby waar hij rector werd. Later werd hij predikant.  

 

Hij stierf op 3 februari 1979 in Upton in de buurt van Liverpool. 

 

Meer informatie 

George Pare - ELBURG IN OORLOGSTIJD  

Affilated Groups - Royal Army Chaplains Department (89fss.com) 

https://elburginoorlogstijd.nl/oorlogsverhalen/georgepare/
http://www.89fss.com/affiliated/rachd.htm
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

