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Geallieerde scouts 

William Slay 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn 

begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.  

 

William Frank (Bill) Slayis geboren op 6 juli 1925 in Amarillo, Texas. Hij 

was de zoon van Olin M. Slay en Janette E. Miller. Hij had één zus en 

ze woonden in Saint Joseph, Missouri.  

 

Hij deed eindexamen aan de St. Joseph Central High School en was 

verkoopklerk voordat hij in dienst trad. Hij was scout in 1937.  

 

William nam op 3 november 1943 dienst in Fort Leavenworth, Kansas. 

Hij was Private First Class bij het 414th Infantry Regiment van de 104th 

Infantry Division, E-company. Bijnaam van deze eenheid was de 

Timberwolves.  

  

Na hun landing in Normandië reisden de Timberwolves per trein door Frankrijk naar de 

Nederlands-Belgische grens, om daar deel te nemen aan Operation Pheasant, een nieuw 

geallieerd offensief, met de ervaren Britse 49th infanterie divisie “Polar Bears” op hun linker- 

en de Poolse 1e pantserdivisie onder Generaal Maczek op hun rechterflank. De  

Timberwolves moesten het stuk Brabant veroveren vanaf de Belgische grens tot aan de 

Maas. Dit stuk was zo’n 35 kilometer lang en 7 kilometer breed. Zevenbergen werd door de 

Timberwolves bevrijd en op 5 november 1944 werd het Hollands Diep bereikt. Het grootste 

deel van de 104e divisie vertrok vervolgens richting Aken in Duitsland voor assistentie bij 

Operation Queen. Een kleiner onderdeel bleef tot 7 november 1944 om Moerdijk te 

beveiligen, waarna ze werden afgelost.  

 

Volgens ons beschikbare gegevens sneuvelde Bill Slay op 6 november 1944, waarschijnlijk 

dus nabij de Moerdijkbrug, langs de dijk. Daar in de buurt heeft hij ook tijdelijk begraven 

gelegen.  

 

Williem is herbegraven op The Netherlands American Cemetery 

and Memorial in Margraten.  

 

Hij ontving een Purple Hart.  

 

Meer informatie 

SLAY, William F (fieldsofhonor-database.com) 

William F. Slay | American Battle Monuments Commission 

(abmc.gov) 

https://www.fieldsofhonor-database.com/index.php/en/american-war-cemetery-margraten-s/50488-slay-william-f
https://www.abmc.gov/decedent-search/slay%3Dwilliam
https://www.abmc.gov/decedent-search/slay%3Dwilliam
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WWII Then & Now: The Forgotten Americans in The Liberation of the Netherlands (snafu-

docs.com) 

George T. Van Giesen (1944/11/07) · SCPL Local History (santacruzpl.org) 

Timberwolves – Militair Historisch Museum Achtmaal 

Dagboek van een lid van de G company (William zou lid zijn geweest van de E company) 

View of My World War II Experience (radford.edu) 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.snafu-docs.com/the-forgotten-americans-in-the-liberation-of-the-netherlands
https://www.snafu-docs.com/the-forgotten-americans-in-the-liberation-of-the-netherlands
https://history.santacruzpl.org/omeka/items/show/4507
http://www.militairhistorischmuseumachtmaal.nl/timberwolves/
https://journals.radford.edu/index.php/IJRLR/article/view/172/103
http://vrijheid.scouting.nl/

