Geallieerde scouts

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook
onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in
Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten
werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn
begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.

William Bradford Brown is geboren op 21 juli 1914 in Chicago, USA. Hij was
de zoon van Robert Vaughan Brown en Bernice B. Bain. Hij had twee
broers en twee zussen.

William deed eindexamen aan Plainfield High School, Plainfield, NJ en ging
naar de New York University en het Pace Institute. Hij was voorheen
assistent scoutmaster van Troop 15 (Maxson School), Plainfield, New
Jersey, USA, en hij was lid van de Crescent Avenue Presbyterian Church.

William trouwde met Winifred Lois Banks en ze hadden een zoon William B. Brown Jr. Ze
woonden in New Jersey. Hij werkte voor de Bakelite Corporation, Bound Brook, op het
moment van zijn indiensttreding in het leger in februari 1942.

Hij kreeg een basisopleiding in Fort Jackson, S.C. en volgde een officiersopleiding in Fort
Benning, Georgia. Zijn eerste opdracht als officier was in Camp Van Dorn, Miss. Hij keerde
in januari 1943 terug naar Fort Benning als instructeur. Voordat hij in september 1944 naar
het buitenland ging, was hij gestationeerd in Camp Livingston, La., en Camp Shanks, N.Y. In
september 1944 ging hij naar de UK. Hij was kapitein van de
3694th Quartermaster Truck Company en sneuvelde op 9 april
1945 in Duitsland.

Hij werd begraven op The
Netherlands American Cemetery
and Memorial in Margraten. Bij
het graf van zijn ouders is een
herdenkingssteen geplaatst.

Meer informatie
BROWN, William B (fieldsofhonor-database.com)

Obituary for W. B. Brown - Newspapers.com™
William Bradford Brown (1914-1945) - Find a Grave-gedenkplek
William B Brown - Fold3
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https://www.fieldsofhonor-database.com/index.php/en/american-war-cemetery-margraten-b/53769-brown-william-b
https://www.newspapers.com/article/the-courier-news-obituary-for-w-b-brow/58739770/
https://nl.findagrave.com/memorial/114785218/william-bradford-brown
https://www.fold3.com/memorial/529871878/william-b-brown

Capt. W. B. Brown
Killed in Action,
Family Told

Mrs. Bradford Brown, daughter
of Mr. and Mrs. L. R. Banks of 50
Compton Ave.. has been informed
>y the War De-
partment of the
dsath of her hus-
nand, Capt. Wil-
liam Bradford
Brown, on Apr. 9,
1945, in Germany.
Captain Brown
was serving with
a quartermaster
unit of the Ninth
Army He had

heen overseas
since last Septem-
ber

|
Captain Brown, '
son of the late ‘
Mr and Mrs Rob- Capt. Brown ‘
ert Vaughan Brown of Putnam
Ave., was born in Chicago 30 years,
ago. He was a graduate of Plain-
field Hizh School, and attended
New York University and Pace In-
stitute. He was formerly assistant
scoutmaster of Troop 15, BSA, of
Maxson School, and was a member
of the Crescent Avenue Presbyte-
rian Church He was employed by
the Bakelite Corporation, Bound
Brook. at the time of his induction
into the Army in February, 1942
The Plainfield captain received
basic training at Fort Jackson,
S. C, and attended Officer Training
School at Fort Benning, Ga. His
first assignment as an officer was
at Camp Van Dorn, Miss. He re-
turned to Fort Benning in January,
1843, as an instructor. Prior to
going overseas in September, 1944,
he was stationed at Camp Living-
ston, La., and Camp Shanks, N. Y.
Captain Brown's widow, the for-
mer Winifred Lois Banks of Comp-
ton Ave., and their 20-month-old
son, William Eradford Brown Jr.,
reside with Mrs. Brown's grand-
mother, Mrs. J. Z. Hatfield, in Stout
Ave. Scotch Plains. Besides them,
he leaves two sisters, Mrs. C. R
Watt, 1350 Putnam Ave., and Mrs
C. E. Leech, 926 Tompkins Ave,
South Pilainfield; and two brothers
Robert Vaughan Brown, Kansas
City, Mo, and Richard Gillmore
Brown, Locust Valley, L. 1.

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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