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Geallieerde scouts 

James Donnelly 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn 

begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.  

 

James E. Donnelly is geboren in 1922 in New York. Hij is de zoon van 

James Donnelly en Catherine V. Ryan. 

  

Hij was scout bij Troop 212 van de Boy Scouts en was een parochiaan 

van de Onze-Lieve-Vrouw van Angesl R. C. Church. Voordat hij in het 

leger ging, woonde hij bij zijn moeder en zijn stiefvader, Edward 

Finger. 

 

Hij nam dienst in New York City op 19 mei 1942. Hij diende bij het 32nd Cavalry 

Reconnaissance Squadron. James raakte gewond in actie in België op 16 december 1944. 

Hij keerde zes weken later terug in actieve dienst en sneuvelde op 7 april 1945 in 

Luxemburg.  

 

Hij ligt begraven op The Netherlands American Cemetery and 

Memorial in Margraten.  

 

Na de oorlog ontving hij postuum een Purple Heart with Oak 
Leaf Cluster 
  

Meer informatie 

DONNELLY, James E (fieldsofhonor-database.com) 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.fieldsofhonor-database.com/index.php/en/american-war-cemetery-margraten-d/56866-donnelly-james-e
http://vrijheid.scouting.nl/

