
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Geallieerde scouts 

Gordon Olsen 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.  

 

Gordon Leonard Olsen werd geboren op 31 december 1921 in 

Welland, Ontario in Canada. Hij was het tweede kind van Tora en 

Leonard Olsen, die al een dochter Norma hadden. Later werden nog 

een broertje en zusje geboren. Het gezin verhuisde naar St. 

Catharines, Ontario.  

 

Gordon was een strijdlustige jongen die zeer regelmatig bebloed 

thuis kwam als hij weer eens had gevochten. Hij was door zijn 

strijdlustigheid ook erg goed in sport, vooral in basketbal en voetbal. 

In 1939 werd hij scoutsleider van de scouts van de 17e St. 

Catharines Troop. Toen in dat zelfde jaar Koning George en Koningin Elisabeth St. 

Catharines bezochten, vormden de scouts de erewacht. Gordon was de Coronation King’s 

Scout van de 6e St. George Troop. Gordon was een vriendelijk en geliefd persoon. Hij had 

vrienden uit alle leeftijdscategorieën en iedereen genoot altijd van zijn gezelschap.  

  

Zijn opleiding genoot hij aan de Grantham Consolidated school en daarna aan de Merritton 

high school waar hij zich in 1940 als student inschreef. Gordon meldde zich als vrijwilliger bij 

de Royal Canadian Air Force en kreeg in Canada een eerste vliegeropleiding. Na zijn 

opleiding werd hij in de lente van 1941 overzee uitgezonden. Gordon werd gestationeerd in 

Middleton St.George 10 km oostelijk van Darlington, bij het 78e squadron. Hij werd tweede 

piloot op Whitley V Z6577  EY-F bommenwerper. 

 

Gordon werd sergeant bij de Royal Canadian Air Force en nam als 2e piloot deel aan 

verschillende nachtvluchten boven Duitsland. Op 16 augustus 1941 vertrokken ze weer voor 

een bombardementsvlucht naar Keulen. De RAF zette die nacht 72 vliegtuigen in voor de 

aanval op Keulen. 37 Wellingtons, 29 Whitleys en 6 Halifaxes. Het toestel van Gordon kwam 

na middernacht in een luchtgevecht met de Messerschmitt 110 van Oberleutnant Dimter. De 

hele bemanning; Olsen, Sherman, Jopling, Hawkes en Wilson, die of in de cockpit, romp of 

in de geschutskoepels in de neus of in de staart van de bommenwerper verbleven, zagen 

geen kans het vliegtuig tijdig te verlaten. Volgens ooggetuigen kwam het vliegtuig uit de 

richting Roermond / St.Odiliёnberg over de Hompesche molen en de St. Annakapel richting 

Moeder Magdalenahuisje. Hij brandde steeds erger en kwam al draaiend en tollend naar 

beneden. Het toestel stortte neer bij Ohé en Laak en de hele bemanning kwam om. Gordon 

was 19 jaar. 

 

 De lichamen van de vijf gesneuvelde militairen werden door de Duitse Wehrmacht geborgen 
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en op 19 augustus 1941 met nog 13 andere omgekomen 

bemanningsleden begraven op het soldatenkerkhof in Venlo. Het kerkhof 

in Venlo werd op bevel van de Engelse militaire overheid begin 1947 

opgeheven. Alle graven zijn overgebracht naar het Oorlogskerkhof 

Jonkerbos in Nijmegen. Op de oorlogsbegraafplaats van Jonkerbos zijn 

1.629 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, 

waarvan 99 niet geïdentificeerd, en 13 oorlogsgraven van andere 

nationaliteiten.  

 

Sergeant Gordon Leonard Olsen wordt ook 

herdacht op de Bomber Command 

Memorial Wall in Nanton, AB. 

 

Meer informatie 

Gordon Leonard Olsen - The Canadian Virtual War Memorial - 

Veterans Affairs Canada 

Sergeant Gordon Leonard Olsen | War Casualty Details 2646663 | CWGC  

Cemetery Details | CWGC  

DE PILOOT DIE NOOIT TERUGKWAM. (amici-insulae.nl) 

The Scouts Roll of Honour | Scouts 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2646663
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/detail/2646663
https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2646663/gordon-leonard-olsen/
https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/2062100/JONKERBOS%20WAR%20CEMETERY/
https://www.amici-insulae.nl/jaarboeken-mainmenu-36?catid=2002&id=57:de-piloot-die-nooit-terugkwam
https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/scouting-during-the-second-world-war/the-scouts-roll-of-honour/
http://vrijheid.scouting.nl/

