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Geallieerde scouts 

John Gartland 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.  

 

John Gartland is geboren op 21 augustus 1925 in Leadgate, Durham, 

UK. Hij was de zoon van John Edward Gartland en Annie Kilty. Ze 

kwamen beiden uit Ierland en waren katholiek. John was de tweede van 

vijf kinderen. Hij werd gedoopt in Brooms en ging naar de Brooms 

school.  

 

Hij was lid van de Brooms Cadets en scout bij de 1ste Leadgate Group, 

in Leadgate. Na zijn school werd hij bezorger en later stoker op 

locomotief.  

 

Gartland diende in de Tweede Wereldoorlog als soldaat (private) bij de Gordon Highlanders. 

Hij nam deel aan D-day en landde  op 6 juni op Gold Beach in Normandië. Na een nacht in 

het dorp Benoville gingen ze naar het Caen Kanaal en in de nacht van 10 juni staken ze de 

Pegasusbrug over en kwamen in gevecht met de Duitse bezetter. John raakte op 14 

augustus gewond en na zijn herstel kwam hij terug bij het bataljon. De 51st Highland Division 

trok door Frankrijk en België. Ze kwamen in oktober terecht in Schijndel. Op 30 oktober 1944 

werd Waalwijk bevrijd en de Duitsers bliezen de bruggen over het Afwateringskanaal op. In 

de gevechten met de Duitsers kwam Gartland om. Hij werd in eerste instantie begraven in 

Boxtel. Gartland werd 20 jaar. 

 

Hij werd herbegraven op het oorlogskerkhof in Uden. In de beginjaren van de oorlog werden 

Gemenebest en geallieerde militairen begraven in de tuin van de pastoor die grenst aan de 

Rooms Katholieke Begraafplaats. Later werd het nodig om voor hen een andere 

begraafplaats te voorzien en in 1943 verwierf de 

gemeente hiervoor de Rooms Katholieke 

Begraafplaats, die sinds ongeveer 1918 ongebruikt 

was. Na de oorlog werden meer dan 100 graven uit 

de tuin van de pastoor, en ook 

een aantal geïsoleerde graven uit 

verschillende delen van de 

gemeente, naar deze 

begraafplaats verplaatst. Op de 

Oorlogsbegraafplaats van Uden zijn nu 701 oorlogsgraven van het 

Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

Zijn naam komt voor op het herdenkingsmonument in zijn woonplaats 

Leadgate. 
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Meer informatie 

Casualty Details | CWGC 

Cemetery Details | CWGC  

North East War Memorials Project - (newmp.org.uk) 

The Scouts Roll of Honour | Scouts 

(3) LEADGATE REMEMBERS John Gartland... - Leadgate Remembers World War 2 | 

Facebook 

Welcome to our Scout Group! | 1stleadgatescouts 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2765717/JOHN%20GARTLAND/
https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/2082100/UDEN%20WAR%20CEMETERY/
http://www.newmp.org.uk/detail.php?contentId=10145
https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/scouting-during-the-second-world-war/the-scouts-roll-of-honour/
https://www.facebook.com/100067839780983/posts/314502910072958/
https://www.facebook.com/100067839780983/posts/314502910072958/
https://leadgatescout.wixsite.com/1stleadgatescouts
http://vrijheid.scouting.nl/

