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Geallieerde scouts 

Ernest Cliff 

 
 

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook 

onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in 

Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten 

werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.  

 

Ernest Oliver Cliff is geboren in 1914 in Mexborough, UK.  

 

Hij was scout bij de 4th Doncaster (1st Ernest Oliver Cliff Mexborough) Group, Mexborough, 

UK. 

 

Corporal Cliff diende in de Tweede Wereldoorlog bij de 

Royal Engineers. Hij sneuvelde op 26 oktober 1944 in 

Deurne en werd 30 jaar. Cliff ligt begraven op de 

Oorlogsbegraafplaats in Venray. Hier zijn 692 graven van 

het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 30 

niet geïdentificeerd, en één Poolse begrafenis.  

Cliff wordt herdacht op het Mexborough War Memorial op 

de Castle Hill Grounds in Mexborough. 

 

Meer informatie 

Casualty Details | CWGC   

Cemetery Details | CWGC 

The Scouts Roll of Honour | Scouts 

Ernest Oliver Cliff - Oorlogsslachtoffers Gemeente Deurne  

War Memorial Mexborough - Mexborough - TracesOfWar.com 

Mexborough - Doncaster War Memorials (weebly.com) 

CLIFF, ERNEST OLIVER | Name: CLIFF, ERNEST OLIVER Initials: 

… | Flickr 

 

 
 

 

 

https://www.cwgc.org/find-records/find-war-dead/casualty-details/2054215/ERNEST%20OLIVER%20CLIFF/
https://www.cwgc.org/visit-us/find-cemeteries-memorials/cemetery-details/2004300/VENRAY%20WAR%20CEMETERY/
https://www.scouts.org.uk/about-us/our-history/our-online-exhibitions/scouting-during-the-second-world-war/the-scouts-roll-of-honour/
https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/ernest-oliver-cliff/
https://www.tracesofwar.com/sights/74840/War-Memorial-Mexborough.htm
https://doncasterwarmemorials.weebly.com/mexborough.html
https://www.flickr.com/photos/62881046@N00/317992426/
https://www.flickr.com/photos/62881046@N00/317992426/
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

