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Scouts als burgerslachtoffer 

Huub Jansen 

 
  

Hubertus (Huub) René Marius Jansen werd geboren op 24 februari 

1923 in Amersfoort. Hij was de zoon van Johannes Hendrikus Jansen 

en Catrina Wilhelmina Maria Lablans. Hij had een oudere broer en een 

jongere zus en kwam uit een katholiek gezin. Huub was leerling 

horlogemaker.  

 

Hij was patrouilleleider bij de 

katholieke Gabrielgroep in 

Amersfoort, waar Jac Eijk assistent 

patrouilleleider was.  

 

Hij werd van 6 op 7 december 1943 gearresteerd in 

Amersfoort en werd overgebracht naar gevangenis 

Weteringschans in Amsterdam. Daar werd hij door het 

Kriegsgericht veroordeeld als ‘politieke’ en op 25 februari 1944 overgebracht naar Kamp 

Amersfoort.  Zijn kampnummer was 7139 en hij werd tewerkgesteld op de afdeling radio 

onderdelen. Op 11 oktober 1944 werd hij op transport gesteld naar concentratiekamp 

Neuengamme en kwam terecht in het Arbeitslager Spaldingstraße in Hamburg-

Hammerbrook .  

 

Huub overleed daar op 3 december 1944. Hij werd 21 jaar 

en werd begraven in Ohlsdorf. Hij werd op 7 oktober 1951 

herbegraven op de RK begraafplaats ‘Onze Lieve Vrouwe’ 

aan de Utrechtseweg in Amersfoort en in 2015 

herbegraven op Nationaal Ereveld in Loenen. In het 

leidersblad van het adjunctenaat (district van de 

Katholieke Verkenners) wordt na de oorlog vermeld dat 

hij, net als zijn groepsgenoot, omgekomen is bij een 

bombardement. Maar op zijn Duitse overlijdensakte wordt 

enteritis als oorzaak genoemd.  
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Meer informatie 

Hubertus René Marius Jansen (oorlogsgravenstichting.nl) 

Hubertus René Marius Jansen | Digitaal Monument Neuengamme 

(vriendenkringneuengamme.nl) 

Oorlogsgravenstichting Jaaroverzicht 2015 by Oorlogsgravenstichting - issuu 

Home - Netwerk Oorlogsbronnen  

Geef gevangenen een gezicht 

Eemland – Adjunctenaats Leidersblad, juli 1945 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70466/hubertus-rene-marius-jansen
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/402229/hubertus-ren-marius-jansen
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/402229/hubertus-ren-marius-jansen
https://issuu.com/oorlogsgraven-stichting/docs/ogs_jaarboekje_2015_lr
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.geefgevangeneneengezicht.nl/#zoekresultaten/HUBERTUS%20RENE%20MARINUS%20JANSEN
http://vrijheid.scouting.nl/

