Scouts als burgerslachtoffer

Willem van der Pol is geboren op 19 februari 1926 te Ede. Hij was voortrekker bij de
Langenberggroep in Ede.

In de oorlog moest hij naar Duitsland. In Sandhorst bevonden zich diverse krijgsgevangen-
kampen en kampen voor dwangarbeiders. In een van deze kampen waren Nederlandse,
Belgische en Poolse dwangarbeiders. Willem is hier op 7 december 1944 op 18 jarige leeftijd
in Sandhorst overleden.

De bevrijding, voorjaar 1945, trof een totaal ontredderde Langenberggroep aan. In 1941
werd niet alleen Scouting in ons land verboden, maar ook werden alle bezittingen in beslag
genomen. Het gebouw van de groep deed aanvankelijk dienst als clubgebouw van de N.S.B.
jeugdstorm, daarna als paardenstal. De laatste oorlogswinter werd het gebouw gesloopt voor
de stellingbouw en viel het ten offer aan de brandstofschaarste.

Net als andere verenigingen in het dorp, ging ook de Langenberggroep na de bevrijding vol
goede moed weer aan de slag. Helaas mochten voortrekker v.d. Pol en vaandrig Smit deze
opbouw niet meemaken; de eerste overleed in Duitsland, terwijl Piet Smit op 6 maart 1945 bij
de ‘Woeste Hoeve’ werd gefusilleerd.

Willem is begraven op de begraafplaats van de Lutherse Kerk in Aurich, Duitsland.

Meer informatie

Willem van de Pol (oorlogsgravenstichting.nl)

Historie van Langenberggroep (deel 2) - Langenberggroep Ede
HOO_ Sandhorst 06012009 (ostfriesischelandschaft.de)

(het is niet bevestigd dat Willem van de Pol dezelfde is als voortrekker v.d. Pol, maar dit is
zeer aannemelijk)
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https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/119098/willem-van-de-pol
https://www.langenberggroep.nl/about/historie-van-langenberggroep-deel-2/
https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Sandhorst.pdf

