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Scouts als burgerslachtoffer  

Jan Dorleijn 

 
 

Jan Willem Frederik Dorleijn is geboren op 25 augustus 1918 in Den Haag. Hij was de zoon 

van Jan Dorleijn (1883) en Geertruida van der Burg (1883). 

 

Jan trouwde op 4 juni 1941 in Gouda met Johanna Jantjen (Jo) Nijhof (1917-1997). Hij 

woonde aan het begin van de oorlog op de Delftgauscheweg 213 in Delft. 

 

Jan zat vanaf 29 maart 1943 gevangen gezeten in Kamp Vught. Hij kreeg nummer 

3872/5841. Hij zat in eerste instantie in het Schutzhaftlager. De gijzelaars het in het 

Schutzhaftlager hadden het relatief goed; ze mochten hun eigen kleding en bagage houden 

en hoefden niet te werken. Later werd hij overgeplaatst naar het Geisellager. Hij was onder 

andere werkzaam bij Philips. Op 15 maart 1944 ging hij op transport. 

 

De NPV groepen in Vlaardingen vormden na de oorlog met de groepen in Maassluis en 

Rozenburg vanaf 1953 het onder district Beneden-Maas met hopman Dorleijn, als 

onderdistrictscommissaris (ODC). Op een gegeven moment werd Beneden-Maas 

verzelfstandigd en Dorleijn werd de eerste districtscommissaris. In 1958 reikte hij het 

woudloperssnoer uit aan Jan Assenberg.  Per 1 november 1959 stopt hij onder andere door 

tijdsgebrek. Hiermee eindigde de padvindersloopbaan van hopman Dorleijn die als eerste 

DC van Beneden-Maas heel veel voor de padvinderij in Vlaardingen heeft kunnen doen. Zo 

was hij altijd op zoek naar verbetering van de huisvesting van de groepen. 

 

In 1970 was hij hoofd van de gemeentepolitie in Vlaardingen en werd overgeplaatst naar de 

Nederlandse Politie Academy in Apeldoorn.  

 

Hij is overleden op 26 maart 2009 in Delft. 

 

Meer informatie 

Jan W.F. Dorleijn (Den Haag, 25 augustus 1918 - locatie onbekend, datum onbekend) - 

Netwerk Oorlogsbronnen 

Search for documents in the Arolsen Archives 

250g Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies) - NIOD  

Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad: een historisch sociologische studie van 

concentratiekamp Vught (1943-1944). Meeuwenoord, A.M.B. 

Nieuwe Vlaardingsche courant » 25 apr 1958 - Art. 57 | Delpher 

Registratie Jan Willem Frederik Dorleijn op 25 augustus 1918 te 's Gravenhage » Open 

Archieven  

Trouw / De Rotterdammer | 15 juli 1970 | pagina 1 - Gemeentearchief Schiedam - 

Krantenkijker  

hvv-vlaardingen.nl/wp-content/uploads/2022/01/JB-2005-Hoort-zegt-het-voort-De-

padvinderij-van-1945-1973-Jaap-van-Krimpen.pdf 

Jan Willem Frederik Dorleijn Jan : genealogie per Bert NIJHOFF (bertnij) - Geneanet 

https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/76f2b768-f331-43ed-be80-1d3ba825a457
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/76f2b768-f331-43ed-be80-1d3ba825a457
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/351200
https://www.archieven.nl/mi/298/?mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250g&minr=939971&miview=inv2
https://www.archieven.nl/mi/298/?mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250g&minr=939971&miview=inv2
https://pure.uva.nl/ws/files/1269406/92473_thesis.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/1269406/92473_thesis.pdf
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Padvinder+onderscheiding+oorlog&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=2&identifier=MMSAVL03:279808065:mpeg21:a00057&resultsidentifier=MMSAVL03:279808065:mpeg21:a00057&rowid=1
https://www.openarchieven.nl/smh:10d1bfb8-04ab-0a00-4a5a-a80f931a0095/nl
https://www.openarchieven.nl/smh:10d1bfb8-04ab-0a00-4a5a-a80f931a0095/nl
https://schiedam.courant.nu/index.php/issue/TR-ROT/1970-07-15/edition/0/page/1?query=
https://schiedam.courant.nu/index.php/issue/TR-ROT/1970-07-15/edition/0/page/1?query=
https://hvv-vlaardingen.nl/wp-content/uploads/2022/01/JB-2005-Hoort-zegt-het-voort-De-padvinderij-van-1945-1973-Jaap-van-Krimpen.pdf
https://hvv-vlaardingen.nl/wp-content/uploads/2022/01/JB-2005-Hoort-zegt-het-voort-De-padvinderij-van-1945-1973-Jaap-van-Krimpen.pdf
https://gw.geneanet.org/bertnij?n=dorleijn&amp&amp&oc=&p=jan+willem+frederik
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

