Scouts als burgerslachtoffer
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Ook na de bevrijding maakte de oorlog slachtoffers, bijvoorbeeld door de ontploffing van nog
overal verspreid liggende munitie. Er verschenen regelmatig bericht om niet met munitie te
spelen en voorzichtig te zijn.

Fredericus (Freddy) Johannes van der Meer is geboren rond 1940 in Leiden. Hij was de
zoon van Johannes Franciscus van der Meer en Hendrika Margaretha Johanna Pepping. Hij
had een zusje Hendrika Maria (1941). Zijn ouders trouwden in 1934 in Den Haag. Freddy
woonde met zijn ouders aan het Utrechtse Jaagpad 1 in Leiden.

Freddy van der Meer en Theo de Wit waren welp bij de katholieke Sint Lodewijksgroep in
Leiden. De Lodewijksgroep is de oudste scouting groep van Leiden en was verbonden aan
de St. Petrus en Lodewijksparochie. In december 1934 werd de groep opgericht als
landgroep met welpen en landverkenners. Nu is de groep een waterscoutinggroep.

Op 5 januari 1949 speelden de achtjarige Theo met de negenjarige Freddy op de zolder bij
Theo thuis op Plantsoen 5a. Ze moeten daarbij in het bezit zijn geweest van een granaat of
granaatkwartets, want om kwart over 10 volgde een grote explosie. De beide vrienden waren
op slag dood en het huis werd flink beschadigd. De mortiergranaat bleek achteraf al drie jaar
bij hun in huis te zijn, maar was volgens eerder afgegeven verklaringen onschadelijk.

De jongens lagen naast elkaar opgebaard in de Sint Petruskerk. Op
6 januari waren de welpen, verkenners en voortrekkers van hun
groep aanwezig bij het bidden van de rozenkrans. Een dag later
werden Theo en Freddy begraven en ook hierbij waren de scouts van
hun groep aanwezig, net als leerlingen van de Boscoschool. Beide
jongens werden begraven op het kerkhof aan de Zijlpoort.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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