Scouts als burgerslachtoffer

Gerrit Knoppert is geboren op 10 februari 1902 in Putten. Hij was een
zoon van Elbert Teunis Knoppert en Grietje van Boeschoten. Hij
trouwde met Johanna Smit en ze kregen 4 kinderen. Hij was
metselaar van beroep en ze woonden op de Garderenseweg 21 in
Putten.

Hij was één van de slachtoffers die werd opgepakt in de razzia op 2
oktober 1944 als vergelding op de overval in Putten van 30
september 1944. Inwoners van Putten, maar ook toevallige
voorbijgangers, werden hierbij gevangen genomen.

Gerrit belandde in kamp Amersfoort en had kampnummer 7783. Hij werd vrijgelaten op 12
oktober 1944. Bij thuiskomst bleek dat zijn huis was verwoest.

Na de oorlog werd hij lid van de plaatselijke commissie van Vereniging de Nederlandse
Padvinders in Putten. De Hudsongroep was hier actief.

Hij is overleden op 18 juli 1974 in Putten.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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