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Burgerslachtoffer 

Henk Kamp 
 

 

 

Henk Kamp is geboren rond 1934 in Rotterdam.  

 

Hij is zes jaar als Rotterdam in mei 1940 door de Duitsers wordt 

gebombardeerd en Nederland zich overgeeft. Met zijn vader trekt hij 

vanaf Rotterdam-Zuid het centrum van de Maasstad in om te helpen 

met puinruimen. De school van Henk is dicht en veel anders is er niet te 

doen. Een vader met een klein meisje aan de hand maken diepe indruk 

op de jonge Henk. ‘Het was ontstellend wat ik daar aantrof. Ik had zo’n medelijden met hen, 

de ontreddering viel van hun gezichten af te lezen.’ Het typische gezicht van het meisje 

vergeet Henk vervolgens niet. Dat meisje bleek Jannie Blom, de vrouw met wie hij later 

trouwde. 

 

Henk was actief bij Scouting, zoals blijkt uit een foto die van hem beschikbaar is.  

 

Thuis hadden ze een nieuwe Philips radio die met één knopje te bedienen was. Ze moesten 

deze in 1942 inleveren omdat de Duitse bezetter bang waren dat ze nieuwsberichten uit 

Engeland zouden aanhoren en de waarheid over de oorlog zouden vernemen.  

 

In september 1944 zijn delen van het zuiden van Nederland al bevrijd door de geallieerden. 

Boven de rivieren blijft Nederland bezet gebied. Vanwege een spoorwegstaking is vervoer 

van voedsel naar de grote steden niet meer mogelijk. Er is daar niets meer te krijgen en het 

is een strenge winter, de hongerwinter. Er was hongersnood in Rotterdam-Zuid. Er was 

weinig meer te krijgen en alle toevoerlijnen waren eigenlijk afgekapt, zodat de mensen het 

moesten doen met hele kleine porties. Dat betekende dat ze buiten Rotterdam gingen 

zoeken en de actieradius werd steeds groter. Henk en zijn ouders verblijven die periode bij 

een boerenfamilie in het Overijsselse Gramsbergen, 200 kilometer van Rotterdam. 

 

Na de oorlog, rond 1950, loopt hij Jannie Blom weer tegen het lijf. Ze krijgen verkering en 

trouwen op 19 december 1956 in Rotterdam.  

 

Na zijn pensioen werd hij gastdocent van 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hij 

bezoekt scholen om over de Tweede Wereldoorlog, 

maar vooral over vrede te praten. De samenleving 

wordt steeds vijandiger. En Henk vind het belangrijk 

om jongeren in te laten zien dat je juist echte vrede 

nodig hebt, om dingen mogelijk te kunnen maken. 

Hij is ook geïnterviewd door SchoolTV. 

 

Henk werd in 1990 Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

 

 



Scouts in de oorlog 2 
 

  

Meer informatie 

Jannie en Henk vieren briljanten huwelijk: ‘We kijken terug met dankbaarheid en zien de 

toekomst met optimisme tegemoet’ - destadgorinchem.nl Nieuws uit de regio Gorinchem  

Oorlog in het dagelijks leven (schooltv.nl) 

Denkboek 4 en 5 mei - Patsboem! educatief (patsboemeducatief.nl) 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/778206/jannie-en-henk-vieren-briljanten-huwelijk-we-kijken-terug-met-d
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/mensen/778206/jannie-en-henk-vieren-briljanten-huwelijk-we-kijken-terug-met-d
https://schooltv.nl/item/oorlog-in-het-dagelijks-leven-de-tweede-wereldoorlog-door-de-ogen-van-kinderen
https://www.patsboemeducatief.nl/voltooide-expedities/denkboek-2021
http://vrijheid.scouting.nl/

