Scouts als burgerslachtoffer

George Faddegol
~ :

George (Oek) Faddegon is geboren op 19
maart 1922. Hij was de zoon van Gerard
Faddegon (18 augustus 1880) en Christina
(Chris) van Munster (24 december 1882).
Zijn ouders trouwden in december 1908. Hij
was de een na jongste in een gezin van 7
kinderen, Jacobus (Co) (16 oktober 1909), Gerard
Herman (Witte) (29 mei 1911), Anna Hermanna Frederika k
(4 april 1913), Christiaan (Kik) (Eind 1917) en Willem Johan (Pim) (oktober 1919) en
Herman (1926 — 1942).

In 1929 vond op het Arrowe Park in de buurt van Liverpool de 3e Wereld Jamboree plaats.
Scouting Erica uit Bussum was daar met een groep verkenners aanwezig. De groep werd
hierna te groot en in 1930 werd besloten een deel van de groep af te splitsen onder leiding
van Hopman J.N. Kwant. Deze groep werd vernoemd naar het park van de Jamboree, de
Arrowe groep. Oek werd scout bij de Arrowegroep. Hij was eerst verkenner in de Kieviten
patrouille en begin 1940 werd hij patrouilleleider van de Ravenpatrouille. Na de
patrouillewedstrijden in het
voorjaar ging hij met C. van de
Bor naar de stam om
voortrekker te worden.

Ook zijn broer Kik was actief scout. In 1940 was hij samen met B. de Haan vaandrig bij de
Arrowegroep. De troep bestond toen uit 3 patrouilles onder leiding van hopman Kwant.

In de oorlog werd Oek als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in
Duitsland. Hij kwam terecht in Arbeitsambt Rottweil

Hij trouwde in 1949 in Weesp met Hermina Berendina (Henny) Hardonk (1927-2002). Zij
kregen 2 kinderen. Oek werd opgeleid als horlogemaker. Hij werkte als amanuensis op
verschillende scholen, onder andere in Zutphen.

Hij overleed in 2002.
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Scoults in de oorlog



https://faddegon.family/familie-geschiedenis/gerard-herman-faddegon-sr/
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.323/invnr/785/file/NL-HaNA_2.19.323_785_0224

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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