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Scouts als burgerslachtoffer 

Henk Homan 

 
  

Hendrik (Henk) Homan is geboren op 18 maart 1922 in Assen. 

 

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindersgroep opgericht. Na een 

paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders 

geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen 

afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser 

garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch 

tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar 

nadat Commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de 

groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Groep 1 heette in 

eerste instantie de Hunnen en wordt later hernoemd in de Zwervers. In 1941 is Henk 

voortrekker bij voortrekkersstam de Hunnen waar Gienus Vlieghuis oubaas is. 

 

De voortrekkers gaan in de zomer van 1940 nog wel 

op zomerkamp naar Tongeren bij Epe. Ze vertrekken 

bij oubaas Vlieghuis in tweetallen in burger, want de 

Duitsers hebben samenscholingen verboden. Na het 

verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt het 

groepsgebouw van “de Zwervers” in de 

Oosterhoutstraat door de Duitsers gevorderd en een 

gedeelte van de inventaris in beslag genomen. De 

tenten zijn dan al in veiligheid gebracht en bij 

“Witterzomer” ondergebracht. 

 

Tijdens de oorlog wordt hij tewerkgesteld in Duitsland. Op 11 augustus 1942 gaat hij van 

Assen naar in Schönebeck, Elbe, in Duitsland. Hij was timmerman van beroep. 

   

Meer informatie 

Home - Netwerk Oorlogsbronnen 

Collectie Arbeitsinzet Rode Kruis - Nationaal Archief  

Foto: Vertrek vanaf de Collardslaan naar Tongeren in de zomer van 

1941. Vlnr Henk Vos, Jan Staal, Henk Homan, Mulder, Chris 

Erkelens en oubaas Gienus Vlieghuis.  

Boek 100 jaar scouting in Assen 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.323/invnr/343/file/NL-HaNA_2.19.323_343_0131
http://vrijheid.scouting.nl/

