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Scouts als burgerslachtoffer 

Wijnand Verbeek 

 
 

Wijnand Hermanus Verbeek is geboren op 29 januari 1921 in Den Haag. Hij was de zoon 

van Johannes Petrus Verbeek en Geertruida de Leeuw. 

 

In april 1937 werd hij in De Verkenner, officieel orgaan van de Padvinders beweging in 

Nederland, welkom geheten bij groep 2 in Rijswijk-Voorburg-Den Haag. 

 

Op 17 februari 1942 is hij verplicht uitgezonden naar 

Duitsland. Hij is overleden op 31 mei 1945 in 

concentratiekamp Bergen Belsen. Zijn ouders wisten niet 

waar bij was of wat hem was overkomen. Ze plaatsten op 11 

juli 1946 een oproep in Het Parool om meer te weten te 

komen. 
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