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Scouts als burgerslachtoffer 

Koos Lagraauw 

 

 

  

Jacobus (Koos) Lagraauw is geboren op 29 augustus 1922 in 

Naaldwijk. Hij was de zoon van Leendert Lagraauw en Helena 

Koppenol. 

 

Hij werd in juni 1937 in De Verkenner, officieel orgaan van de 

Padvinders beweging in Nederland, welkom geheten als scout bij de 

Westlandiagroep in Naaldwijk.  

 

Van beroep was hij boekhouder. Hij werd opgeroepen als 

dwangarbeider voor de Arbeitseinsatz. Tussen 2 juni 1944 en 15 juni 1944 zat Koos in Kamp 

Amersfoort. Vanaf 15 juni 1944 werd hij tewerkgesteld op het Duitse Waddeneiland 

Wangerooge. 

 

Op 7 mei hoorden de dwangarbeiders dat Duitsland had gecapituleerd en ze wilden terug 

naar Nederland. De Duitse kapitein Heinz Baumeister wilde ze wel naar Delfzijl brengen. Hij 

nam voor de zekerheid de Nederlandse naam aan van de kapitein-eigenaar, Piet Visser. Zijn 

Duitse bemanning werd onderweg afgezet in 

de haven van Norddeich. Op 9 mei voer het 

schip in de Eems op een zeemijn. Van de 

waarschijnlijk 46 opvarenden overleefden 

slechts zeven de ramp. Ook Koos kwam hierbij 

om.  

 

Hij werd begraven op de Gemeentelijke 

begraafplaats Delfzijl. 

 

Meer informatie 

Jacobus Lagraauw | Oorlogsgravenstichting 

Jacobus Lagraauw (Naaldwijk, 29 augustus 1922 - 

Eems a/b ms. Joanna, 9 mei 1945) - Netwerk 

Oorlogsbronnen 

De Verkenner  juni 1937 

Scheepsramp Joanna - Netwerk Oorlogsbronnen  

  

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/87280/jacobus-lagraauw
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Jacobus-Lagraauw/02/87280
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Jacobus-Lagraauw/02/87280
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Jacobus-Lagraauw/02/87280
https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Scheepsramp%20Joanna
https://storage.googleapis.com/ogsdataimport/assets/content/person/0087/0087280/05be80a256e1881aa27be95f5d2e085d.jpg
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

