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Scouts als burgerslachtoffer 

Johan de Bruin 
 

  

 

Ede Johan de Bruin is geboren op 24 januari 1920 in Enschede. Hij was 
de zoon van Evert de Bruin en Trijntje Alberts. Zijn vader was 
textielarbeider. Hij woonde voor de oorlog met zijn ouders aan de 
Begoniastraat in Enschede. 
Johan was net als zijn ouders 
aangesloten bij het Leger des 
Heils. 
 

In 1925 werd binnen het Korps Enschede een 
scoutinggroep van het Leger des Heils opgericht, 
groep 28. Bij de installatie van de groep kregen ze 
een vlag aangeboden. De groep had meisjes en 
jongens.  

 
Eind dertiger jaren werd Johan Akela van deze 
groep. Op de rechter foto uit 1939 staat hij in 
het midden tussen de welpen.  
 
De scouts van het Leger des Heils maakten 
sinds 1930 gebruik van een terrein aan de 
Goorsteeg in Lunteren voor hun activiteiten. In 
eerste instantie was het gebruik gratis, maar 
toen er voorzieningen kwamen moest er huur 
betaald worden. In 1938 kon het terrein voor 
450 gulden gekocht worden van scout en 
Jonkheer Ocker Repelaer. De groep uit 
Enschede nam onder andere deel aan de 
Koempoelan die hier gehouden werd. 
 
Het Leger des Heils was een Engelse 
organisatie en werd door de Duitsers, net als 
Scouting, in 1941 verboden. Na een maand 
mocht het Leger zijn activiteiten in Nederland 
voortzetten onder de naam 
Geloofsgemeenschap Leger des Heils.  
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Op 2 april 1941 wordt Scouting verboden en overal in Nederland werden scoutingleiders en -
commissarissen gearresteerd en werden materialen in beslag genomen. Bij Johan en zijn 
ouders werd ook een inval gedaan. De Sicherheitspolitzei was op zoek naar de administratie 
en eigendommen van de groep. 
 
In de oorlog probeerde Johan zijn scouts bij elkaar te houden. Zijn idee was om er een 
wandelclub van te maken; Enschedese wandelvereniging de Krekkel. Hij doet een formeel 
verzoek, maar krijgt een brief van de commissaris van politie en de officier van Justitie. Ze 
staan het niet toe omdat het niet in het belang werd geacht van de openbare orde.    
 
Later werd hij tijdens een jeugddag in Nijverdal - samen met de vader van Jos Pieters - 
gearresteerd vanwege werkweigering in Duitsland. Vanwege een handicap werd Pieters 
vrijgelaten en werd Johan na een tussenstop op het politiebureau van Zwolle, naar Kamp 
Amersfoort gebracht. Hier kreeg hij nummer 5068. Vanuit kamp Amersfoort ging hij naar 
Wageningen waar tijdens een luchtaanval van de geallieerden, tijdens een mars ontsnapte. 
Te voet ging hij naar Enschede nadat hij van een boer andere kleding te hebben gekregen. 
Op 1 april 1945 kwam hij in het net bevrijde Enschede aan. 
 

Na de oorlog was hij als hopman betrokken bij de 
herstart van de groep, samen met Johan Pieters. De 
groep werd toen, waarschijnlijk als eerbetoon, 
vernoemd naar een officier van het Leger des Heils 
die voor de oorlog de leiding had van korps Enschede, 
adjudant Pieter Cohen. Hij was van Joodse afkomst 
en overleed eind 1941 In Brussel als gevolg van een 
val van een trap, net voordat hij door de Duitsers als 
Jood opgehaald zou worden. Na de oorlog werd 
alsnog een wandelclub opgericht met de naam 
“Voorwaarts”.  
 
Johan trouwde op 27 september 1946 in Meppel met 
Lammigje Wink. Ze kregen twee kinderen.  
 
In 1963 werd op initiatief van Freek van der Werf de 
groep verkenners omgevormd tot een 
zeeverkennersgroep. Freek had in zijn militaire 
diensttijd op de Nederlandse Antillen kennis had 

gemaakt met waterscouts. De zoon van Johan werd lid van deze groep. De (zeil)boten 
hadden hun thuis in de haven van het Twentekanaal in Enschede. Eind zestiger jaren werd 
de groep vanwege een dalend ledental en het vertrek van Freek opgeheven.  
 
Johan is overleden op 4 januari 1990 in Enschede.  
 
Meer informatie 

Majoor Bosshardthuis | Amsterdam | Facebook 

Informatie verkregen van Klaas de Bruin, zoon van Johan de 

Bruin.  

Jubileumboek Voorwaarts, in vol vertrouwen! 

Huwelijk Annigje Schonewille & Klaas Wink & Evert de Bruin 

& Trijntje Alberts & Lammigje Wink & Ede Johan de Bruin op 

27 september 1946 te Meppel » Open Archieven 

Ede Johan de Bruin (1920-1990) » Stamboom Klavers » 

Genealogie Online 

https://www.facebook.com/majoorbosshardthuis
https://www.openarch.nl/dar:362b6f39-2902-3e8b-eecd-7393999b087e
https://www.openarch.nl/dar:362b6f39-2902-3e8b-eecd-7393999b087e
https://www.openarch.nl/dar:362b6f39-2902-3e8b-eecd-7393999b087e
https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I279779.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I279779.php
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

