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Scouts als burgerslachtoffer 

Kees Maas 
 

  

 

Cornelius (Kees) Maas is geboren op 16 januari 1923 in Kortgene. Hij 

woonde sinds 1928 in Eindhoven, waar hij opgroeit in een gezin met 7 

kinderen.  

 

Kees is actief scout en houdt van het maken van fietstochten, kamperen, 

zwemmen en lezen. Hij was lid was groep 4, Prins Willem I groep in 

Eindhoven. Hij nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937. School is niet 

zijn grootste hobby. In 1938 gaat hij werken als jongste bediende bij de 

Eindhovense Nutsspaarbank.  

 

Vanaf begin 1942 wordt het normale leven steeds meer bemoeilijkt door de Duitse bezetters. 

Veel mensen uit Eindhoven gaan bij Philips werken om zo te voorkomen dat ze worden 

opgeroepen voor werk in Duitsland. Ook Kees gaat dit doen op advies van zijn vader. Maar 

na het bombardement op de Philipsfabrieken door de Geallieerden in december 1942, valt 

op dat veel werknemers niets te doen hebben. Steeds meer jonge mannen worden verplicht 

om in Duitsland te gaan werken. Alleen al van Philips zijn dit er uiteindelijk meer dan 3300. 

 

Tijdens de oorlog werden ongeveer 600.000 merendeels 

jongemannen voor korte of langere tijd door de Duitsers 

tewerkgesteld. Op 4 maart 1943 vertrekt Kees met een 

groep Eindhovense jongemannen per trein naar Duitsland. 

Hij kwam onder andere terecht in Berlijn waar hij als philips 

medewerker moet gaan werken bij Telefunken. Hier werkte 

ook Martha Kopka (3 februari 1918, Alt Hammer Duitsland). 

Kees hield in zakagenda’s een dagboekje bij. In zijn 

dagboekjes die hij bijhield gedurende de tijd dat hij als dwangarbeider in WO2 tewerkgesteld 

was in Berlijn, staat bij 2 april nadrukkelijk vermeld 'Padvinderij 1941 opgeheven'. 

 

Tegen het eind van de oorlog vlucht Martha voor de Russen. 

Kees gaat in juni 1945 met de trein terug naar Nederland, 

maar hij springt uit de trein om zijn grote liefde te gaan 

zoeken. Een paar maand na de oorlog trouwt hij met haar in 

Duitsland. Na de oorlog kwam hij pas in oktober 1945 weer 

thuis. Hij is toen ook weer bij Scouting geweest tot hij in de 

zomer van 1946 terug naar Duitsland ging om in Engelse 

Dienst te gaan werken. Hij was toen voortrekker bij de 

Dakotah-stam van de Prins Willem I groep. 

 

Kees is overleden op 21 december 2015. 

 

Zijn zoon Ton publiceert in 2022 het boek  ‘Liefs uit Berlijn’, het verhaal over mijn vader en 

moeder’ met daarin de dagboeken die Kees bijhield.  
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De Prins Willem I groep is op 9 februari 1933 opgericht als groep 4. Deze groep was vanaf 

de oprichting aangesloten bij de landelijke CJMV-padvindersvereniging, die in 1935 verder 

ging als Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd het een X-groep binnen de NPV. Deze groep is in 1982 opgegaan in 

Scoutingroep de Wielewaal. Op Landgoed de Wielwaal start de 

bouw van hun blokhut in september 1949 en wordt op 8juli 1950 

geopend door Frits Philips 

  

Meer informatie 

Kees Maas | Stichting 18 September 

Sinterklaasbombardement in Eindhoven | IsGeschiedenis 

Liefs uit Berlijn, Ton Maas | 9789462264403 | Boeken | bol.com 

Liefs uit Berlijn - Lecturis 

Prins Willem I-groep (Eindhoven) - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org) 

Scouting Eindhoven - Nieuwe blokhut groep 4 Prins Willem 1 

Prins Willem I-groep (Eindhoven) - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org) 
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https://stichting18september.nl/kees-maas/
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/sinterklaasbombardement-in-eindhoven#:~:text=Eindhoven%201942%20%E2%80%93%20Op%206%20december%20bombardeert%20de,140%20doden%20vallen%2C%20staat%20bekend%20als%20het%20Sinterklaasbombardement.
https://www.bol.com/nl/nl/p/liefs-uit-berlijn/9300000119692044/
https://lecturis.nl/en/product/liefs-uit-berlijn/
https://nl.scoutwiki.org/Prins_Willem_I-groep_(Eindhoven)
http://scoutingeindhoven.com/picture/number63.asp
https://nl.scoutwiki.org/Prins_Willem_I-groep_(Eindhoven)
http://boemsjikkeboem.nl/intro/3afd.html
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

